
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Maranathakerk 

Spakenburg-Zuid 

 

Woensdag 12 maart 2025 

(19.30 uur) 

 

 

BIDDAG VOOR  

GEWAS EN ARBEID 

 

Lezen/Tekst: Lukas 12:13-21 

 

 

  

  
 

 
Ds. Gertjan van Harten 

(g.v.h@kpnmail.nl) 

VOUW JE HANDEN… 

 

Het is goed er een jaarlijkse biddag voor gewas en arbeid is. Zo worden we er 

weer bij bepaald dat wij volledig afhankelijk zijn van God. Dat ervaren wij niet 

altijd zo. We kunnen zomaar denken dat we er gewoon zelf voor moeten zorgen 

dat we genoeg te eten en te drinken hebben. Jezus maakt duidelijk dat dit een 

misvatting is. Hij vertelt een gelijkenis van een rijke man. De man wil lekker van 

zijn rijkdom gaan genieten. Maar dan  sterft hij onverwacht. Je kunt nog zoveel 

bezittingen hebben, je leven bezit je niet! (vers 15) We zijn echt in alles 

afhankelijk van God. 

 

De man uit de gelijkenis had het allemaal goed voor elkaar. Hij wilde van het leven 

gaan genieten. Jezus noemt hem een dwaas (vers 20). Dwazen zijn in de bijbel 

mensen die denken dat ze in hun leven geen rekening hoeven te houden met God 

omdat God zich toch nergens mee bemoeit.  De man houdt zijn rijkdom voor 

zichzelf. Dat gevaar bedreigt ons ook. Dat we rijk willen zijn om zelf lekker te 

kunnen leven. De man sterft, zijn leven wordt teruggevorderd staat er in vers 20. 

Als een lening. Wij leven geleend. Ons leven is van God. We zullen 

verantwoording moeten afleggen voor wat we gedaan hebben met onze rijkdom.  

 

De rijke man sterft. “Zo vergaat het iemand die schatten verzamelt voor zichzelf, 

maar niet rijk is bij God.” (vers 21) “Niet rijk is naar God toe” staat er letterlijk. 

Rijkdom op zich is helemaal geen zonde. De vraag is hoe je het gebruikt! Gebruik 

je het voor je eigen plezier of om naar God toe te groeien? Door het in te zetten 

met oog op de komst van zijn  koninkrijk. Ook als dat betekent dat je minder voor 

jezelf kunt gebruiken. Denk daar eerlijk over na: in hoeverre ben ik hebzuchtig? 

Staat mijn geld tussen mij en de HEER in? Je bent rijk als je met de HEER  leeft. 

Daarvoor kwam Jezus ook op aarde. Om dat mogelijk te maken. Om Gods 

Koninkrijk te brengen en ons met God te verbinden. Jezus was naar aardse 

maatstaven arm, maar leefde dicht bij zijn Vader. En daarmee was Hij rijk. En wij 

mogen daarin delen. Met al het geld dat we hebben.  

 

Het is biddag voor gewas en arbeid. Vouw je handen. In totale afhankelijkheid. 

Wetende dat je verantwoording moet afleggen. En leef met de HEER! 

 

Leesrooster rest van de wewk: 

 

  

 

 Donderdag: Psalm 49   

 Vrijdag: 1 Timoteüs 6:3-10 

Zaterdag: Matteüs 19:16-30 

 

 

   

Om over na te denken: 

 

• In hoeverre voel je je in alles 

echt afhankelijk van God? 

• Kun je het op dit moment aan 

God verantwoorden hoe je met je 

geld omgaat? 

 

 

Stellingen voor geloofsgesprek: 

 

• Hoe belangrijk vind je Biddag 

voor Gewas en Arbeid? 

• In hoeverre betrek je God bij het 

bepalen waar je je geld  aan 

geeft? 

 

 

Bij deze preek heb ik ook een 

Podcast gemaakt. Zoeken op 

iTunes, Soundcloud of Spotify 

naar: Preekkast. 
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