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LOOF DE HEER… 

 

Er is veel ellende in de wereld. Er wordt veel geleden. En dan zegt Psalm 100: 

“Juich de HEER toe, heel de aarde, dien de HEER met vreugde.” Is dat dan wel 

gepast? Is er wel reden om God met vreugde te dienen? De wereld staat letterlijk 

en figuurlijk in brand en in de kerk zingen we dan blij dat God goed is. 

Psalm 100 roept ons op om God met blijdschap te dienen. Nu kunnen we God ook 

op de automatische piloot dienen. Of met schroom: God is immers heilig. Het kan 

ook zijn dat je – gezien je verleden - bang bent voor God. Je kunt God ook met 

tegenzin dienen: eigenlijk doe je het liever niet, maar je wilt natuurlijk wel in de 

hemel komen. Psalm 100 laat zien dat God wil dat we Hem met blijdschap dienen. 

Dat we vol vreugde bij God komen. 

En dat kunnen we omdat de HEER God is. Erken dat maar, zegt vers 3. Geef je 

daar maar aan over. God heeft ons gemaakt: wij zijn zijn kunstwerken en we 

mogen er daarom echt op vertrouwen dat de HEER goed voor ons zorgt. 

“DE HEER is God” zegt de psalm. HEER met allemaal hoofdletters: dat is de 

verbondsnaam van God. Het betekent “Ik ben”. God is bij ons en Hij zal bij ons 

blijven. Dat is het wezenlijke van God: dat Hij betrokken is op mensen. God is geen 

onpersoonlijke God of één of andere hogere macht. God wil zich aan mensen 

verbinden. 

Dat is ook de reden dat God de mens schiep. Maar de mens keerde zich af van 

God. Het gevolg was dat de vloek van de zonde over de wereld kwam. De mensen 

konden de breuk met God niet herstellen. Dat moest God zelf doen. En Hij deed 

het ook. Daarvoor werd de Zoon van God een mens van vlees en bloed. Jezus 

kwam naar de wereld om met zijn lijden en sterven ervoor te zorgen dat wij Gods 

geliefde kinderen kunnen worden. Zijn liefde duurt eeuwig” (vers 5): iedere keer 

als wij vergeving vragen, vergeeft God ons onze zonden. 

In het Oude Testament was Israël het exclusieve volk van God. Toch wordt heel 

de aarde opgeroepen om de HEER te dienen. (vers 1). Dat was ook het 

oorspronkelijke doel van God toen Hij de wereld schiep. En dat is ook vandaag 

nog het doel. Als kerk moeten we dan ook geen onnodige drempels opwerpen om 

mensen tot geloof te laten komen. Maar dat spreekt voor zich, Want we zijn zo 

blij met ons geloof dat we het graag met iedereen delen. Toch?! 

In een wereld vol zorgen en moeiten worden we opgeroepen te belijden dat God 

HEER is. Daardoor is ons geloof geen zeepbel die uit elkaar kan spatten. Ons 

geloof is verankerd in Gods beloften. Daarom: Loof de HEER! Erken dat Hij God 

is. De Almachtige, onze liefdevolle Vader. 

 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Psalm 95 

Dinsdag: Psalm 117 

Woensdag: Genesis 12:1-9  

 Donderdag: Psalm 96   

 Vrijdag: Johannes 1:1-18   

Zaterdag: Openbaring 21:9-27   

 

   

 

Om over na te denken: 

 

• Hoe dien jij de HEER? Op 

automatische piloot? Met 

tegenzin of schroom? Blij? Of op 

andere manier? 

• Wat betekent het voor jou dat je 

bij Gods volk hoort? 

 

 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

• In hoeverre ervaar je dat God 

zich met ons verbinden wil? 

• Hoe kunnen we als kerk bij de 

wereld het verlangen opwekken 

om de HEER met vreugde te 

dienen?  

 

Bij deze preek heb ik ook een 

podcast gemaakt. Zoeken op iTunes, 

Soundcloud of Spotify naar: 

Preekkast. 

                                      

                   

                                    

                                                


