
 

 

 

 

 

 

 
 

Maranathakerk 

Spakenburg-Zuid 

 

Zondag 1 september 2024 

(08.30 uur / 10.30 uur) 

 

[Avondmaalsdiensten] 

 

Lezen: Kolossenzen 1:12-23 

 

Tekst: Kolossenzen 1:23 

 

 

  
 

 

 
Ds. Gertjan van Harten 

(g.v.h@kpnmail.nl) 

 

 

GODS ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE… 

 

Is Gods liefde onvoorwaardelijk of stelt God er allerlei voorwaarden aan. In de 

trant van: je moet wel naar Hem luisteren en zijn geboden moet houden? Gods 

liefde is onvoorwaardelijk. God zegt niet: “Ik houd van je, maar je moet wel eerst 

naar mijn geboden leven.” Dat zou alleen maar onzekerheid opleveren, want dat 

lukt me helemaal niet. Het evangelie is bevrijdend: God houdt van mij ondanks 

mijn zonden en tekortkomingen. Dat zie je ook mooi bij de Kolossenzen. Dat 

waren voornamelijk gelovigen uit de heidenen: mensen die in het verleden 

afgoden hadden gediend. En toch redde God hen in zijn liefde. Ook voor hen gaf 

Jezus zijn leven, om ook hen met God te verzoenen. “Van dit evangelie ben ik een 

dienaar” zegt Paulus in de tekst. En zo is ook hij een bewijs van Gods onvoor-

waardelijke liefde. Paulus vervolgde christenen en toch redde de HEER hem in 

zijn liefde. 

 

“Blijf wel trouw aan het geloof” zegt Paulus dan (vers 23). Gods liefde voor ons 

is niet statisch,  het is geen gegeven en dan een punt. Gods liefde is relationeel. 

God wil een relatie met ons, dat wij in verbinding met Hem leven. En daar is de 

mens volledig bij betrokken. Het gaat niet buiten ons om. Het vraagt om geloof, 

om overgave. “De liefde moet van twee kanten komen” zeggen we wel eens. In die 

zin is Gods liefde voorwaardelijk. Het is het domste wat je kunt doen, maar je kunt 

Gods liefde afwijzen. God doet alles om je te overtuigen van zijn liefde. Hij laat het 

evangelie, aldus de tekst, overal in de wereld verkondigen. Zo zoekt God ook ons 

op in zijn onvoorwaardelijke liefde: “Kom toch bij mij!” 

 

God wil een levende relatie met ons. En  die relatie moeten we onderhouden. “Blijf 

wel trouw aan het geloof” zegt de tekst daarom. Hoe blijf je trouw? Door bijbel te 

lezen en zo steeds weer naar Gods uitnodiging te luisteren. Welke rol speelt de 

bijbel in ons leven? Wordt er thuis nog uit de bijbel gelezen? Na het eten 

bijvoorbeeld? En welke rol speelt het gebed in ons leven? Zijn we trouw in de 

kerkgang? We hebben het zo nodig voor de voeding van ons geloof. Net als het 

avondmaal. We ontvangen in de tekenen van brood en wijn Gods liefde en 

genade. Als teken van Gods onvoorwaardelijke liefde. Pak het met beide handen 

aan! 

 
 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Kolossenzen 1:24-2:5 

Dinsdag: Efeze 2:1-22 

Woensdag: Romeinen 5:1-21   

Donderdag: Hebreeën 1:1-14  

Vrijdag: Hebreeën 4:1-13   

Zaterdag: Kolossenzen 2:6-15  

   

   

Om over na te denken: 

 

• Wat betekent het voor jouw 

Godsbeeld dat Gods liefde  

onvoorwaardelijk is? 

• God wil een relatie met jou? Wat 

betekent dit volgens jou en wil jij 

dat ook? 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

• Hoe zorg jij ervoor dat je trouw 

blijft aan het geloof? 

• In hoeverre helpt het vieren van 

het avondmaal je om trouw te 

blijven aan het geloof? 

 

 

Bij deze preek heb ik ook een 

Podcast gemaakt. Zoeken op 

iTunes, Soundcloud of Spotify 

naar: Preekkast. 
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