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HET WONDERLIJKE EVANGELIE! 

 

Jezus gaat naar Nazareth toe. Het dorp waarin Hij was opgegroeid. In Nazareth 

onderwijst op de sabbat de mensen in de synagoge. Hij vertelt dat Hij de beloofde 

Messias is. De door God aangestelde Verlosser. “Ik ben het die het Koninkrijk van 

God komt brengen.” De mensen zijn stomverbaasd: Jezus de Messias? We kennen 

Hem toch? We kennen zijn familie. Hij is gewoon één van ons!  

Dat kan dus: dat je Jezus kent, maar niet erkent als de Messias. Dat je weet dat Hij 

de Verlosser is en dat je je leven aan Hem  moet geven, maar dat je dat niet doet. 

Je kunt je aan zijn boodschap storen zoals de mensen in Nazareth deden. Het is 

ook een wonderlijke boodschap die Jezus  breng: dat er alleen redding is via het 

kruis op Golgotha. De inwoners van Nazareth erkennen Jezus niet met als gevolg 

dat Jezus daar geen wonderen kan doen. (vers 5) 

 

Is de macht van Jezus dan begrensd? Is Hij afhankelijk van het geloof van mensen? 

Gelukkig niet. In Markus 4 lezen we dat Jezus de storm op het meer laat liggen. 

Ook al was er bij zijn leerlingen sprake van ongeloof. Jezus heeft alle macht in 

hemel en op aarde. Het punt is dat Jezus geen tovenaar is die de mensen komt 

vermaken met wonderen. Zijn  wonderen verwijzen naar Gods Koninkrijk. En als 

mensen dat Koninkrijk afwijzen dan volgen er geen wonderen. In die zin is er een 

relatie tussen ongeloof en het uitblijven van wonderen. Wie niet gelooft, hoeft 

ook niet op een wonder te rekenen.  

Maar je kunt het niet omdraaien: als je gelooft dan doet God wonderen. Dan zou 

het van mensen afhangen en worden mensen op zichzelf teruggeworpen. Dat 

staat haaks op het evangelie van Gods Koninkrijk. Dan zouden wij het met ons 

geloof kunnen verdienen in plaats van dat het genade is. 

 

Jezus verlaat Nazareth en gaat in andere dorpen onderwijs geven. God blijft 

trouw aan zijn reddingsplan. Ook al wordt Jezus als Messias verworpen. Je kunt 

je te goed voelen voor het evangelie. Maar ook te slecht. Je kunt denken dat je 

door wat je gedaan hebt of doet Gods liefde verspeeld hebt. Maar zolang de 

wereld draait kun en mag je je overgeven aan Jezus. Ongeacht wie je bent en wat 

je gedaan hebt. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Ken Jezus als je Redder 

en Verlosser en erken Hem als Heer van je leven. 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Lukas 4:14-30 

Dinsdag: Jesaja 61:1-11 

Woensdag: 1 Korinte 1:18-31   

 Donderdag: Markus 6:6b-13   

 Vrijdag: Markus 8:27-38 

Zaterdag: Markus 4:35-41 

   

   

Om over na te denken: 

 

• In hoeverre stoor jij je aan het 

evangelie? 

• Ken en erken jij Jezus Christus 

daadwerkelijk als de Heer van je 

leven? 

 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

• Kun je wonderen van God in je 

leven aanwijzen?  

• Voel jij je wel eens te goed of te 

slecht voor het evangelie? En zo 

ja: wat doe je dan? 

 

 

Bij deze preek heb ik ook een 

Podcast gemaakt. Zoeken op 

iTunes, Soundcloud of Spotify 

naar: Preekkast. 
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