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Zondag 12 januari 2025 

 

(08.45 uur / 10.30 uur) 

 

[Zendingszondag]   

  

 

Lezen: Romeinen 1:1-17 

 

Tekst: Romeinen 1:11-12 

 

  

 

  
 

 

Ds. Gertjan van Harten 

(g.v.h@kpnmail.nl) 

 

 

ELKAAR TOT STEUN… 

 

Paulus schrijft een brief aan de gemeente in Rome. Rome was het politieke en 

culturele centrum van de wereld. In de stad was ook een christelijke gemeente. 

Hoe deze gemeente is ontstaan weten we niet. Paulus was er in ieder geval nog 

nooit geweest. Hij wilde weliswaar meer dan eens naar Rome toe, maar het werd 

hem steeds belet (vers 13). Paulus wilde graag naar Rome om  de gemeenteleden 

te  ontmoeten. Dat is kenmerkende van het christelijk geloof: dat je kontakt zoekt 

met geloofsgenoten. Nu was Paulus een bijzonder iemand. Hij was, aldus vers 1, 

geroepen tot apostel en uitgekozen om het evangelie van God te verkondigen. Die 

taak had en heeft niet iedere gelovige afzonderlijk. Maar het is wel een taak van 

de kerk als geheel. Daarom is het goed dat wij vandaag zendingszondag hebben. 

Het herinnert ons eraan dat wij deel zijn van de wereldkerk. Geloven is niet alleen 

maar iets persoonlijks.  

Paulus wil de gemeente een hart onder de riem steken. Dat was nodig want er 

waren volgens Romeinen 14 spanningen in de gemeente. Mocht je als christen 

wel of geen vlees eten? En mocht je bepaalde feestdagen vieren? Daar waren 

gemeenteleden het niet over eens. Paulus wil de gemeenteleden sterken. Dat is 

een belangrijke taak van de zending. In het verleden werden er zendelingen 

uitgezonden om te vertellen over Jezus. Nu kijken we veel meer naar of er lokale 

kerken zijn die we kunnen helpen. We sluiten aan bij wat er al is. Paulus zegt dat 

hij een geestelijke gave heeft gekregen. Wat die gave is, zegt hij niet, maar hij wil 

die graag delen met de Romeinen. Alles wat wij – ook als kerk – hebben 

ontvangen, hebben we maar niet voor onszelf gekregen, maar hebben we 

gekregen om ervan te delen. En als we dat doen, zullen we zien dat het twee 

kanten op werkt.  

Zending bedrijven is niet alleen maar geven, het is ook ontvangen.  Paulus sterkt 

niet alleen de gemeente in Rome, hij wordt zelf ook bemoedigd. Het is geweldig 

om te ervaren dat er overal in de wereld mensen zijn die Jezus als Heer belijden. 

In andere culturen met totaal andere gewoonten. Het is voor ons bemoedigend 

om te ervaren dat het evangelie niet cultuurgebonden is. Zo hebben wij als 

christenen wereldwijd elkaar nodig. 

Vandaag hebben we een zendingszondag. Het is mijn verlangen dat deze zondag 

eraan bijdraagt dat we beseffen dat de wereld groter is dan onze eigen bubbel. 

Het gaat om Gods Koninkrijk en op weg naar dat Koninkrijk mogen we elkaar tot 

steun zijn. 

 

. 

 

Leesrooster rest van de week: 

 

Maandag: Romeinen 14:1-23 

Dinsdag: Romeinen 16:1-27  

Woensdag: Galaten 1:12-24      

Donderdag: Romeinen 12:1-21        

Vrijdag: Psalm 117    

Zaterdag: Lukas 12:33-48 

   

   

Om over na te denken: 

 

• Hoe kunnen wij door The 

Presbyterian Chuch of Uganda 

bemoedigd worden? 

• Hoe belangrijk vind jij het 

zendingswerk? 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

• Stelling: ik voel me meer verbon-

den met een christen uit Afrika 

dan met een niet-gelovige col-

lega uit Nederland. 

• In hoeverre ben jij je geloofs-

genoten tot steun? 

 

 

Bij deze preek heb ik ook een 

Podcast gemaakt. Zoeken op 

iTunes, Soundcloud of Spotify 

naar: Preekkast. 
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