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HET BEGIN VAN HET EINDE… 

 

De vrouwen waren naar het graf van Jezus gegaan om zijn lichaam te balsemen. 

Maar het graf blijkt leeg te zijn. “Hij is uit de dood opgewekt.” zegt een engel tegen 

de vrouwen. In de andere evangeliën staat dat Jezus is opgestaan. Als je opgewekt 

wordt, doet een ander dat. Opstaan doe jezelf. Maar beiden is waar: Jezus stond 

op, Hij overwon de dood. Maar het boek Matteüs was vooral voor Joodse lezers 

geschreven. En Matteüs benadrukt dat de Vader Jezus heeft opgewekt om zijn 

lezers ervan te overtuigen dat Jezus de in het Oude Testament beloofde Messias 

is. De opstanding van Jezus is een onderdeel van Gods reddingsoperatie. De Joden 

geloofden dat aan het einde van de wereldgeschiedenis de doden zouden 

opstaan. Pasen laat zien dat het begin van het einde is aangebroken. De dood is 

overwonnen. Nu moeten wij allemaal nog steeds dealen met de pijn van de dood. 

Daar verandert Pasen niets aan. Maar we mogen dat wel doen in het geloof dat 

Jezus is opgewekt en dat de dood overwonnen is. 

De engel noemt Jezus “de gekruisigde”. Jezus was naar de aarde gekomen om 

gekruisigd te worden. Om zo te sterven voor onze zonden.  Maar op de 

paasmorgen is zijn graf leeg. Jezus is door de Vader uit de dood opgewekt. Het 

offer van Jezus is aanvaard. De dood, de straf op de zonden, is overwonnen. De 

duivel is van zijn macht beroofd. Nu merken we steeds weer dat de duivel veel  

invloed heeft. Je zou er moedeloos van worden. Maar vergeet dan niet dat het 

Pasen is geweest. De dood is overwonnen. Door de gekruisigde. De zonden zijn 

vergeven! 

En daarmee is Jezus’ opstanding het begin van het einde. Het definitieve einde 

komt bij Jezus’ wederkomst. Dan wordt de duivel voorgoed geketend. We mogen 

dan eeuwig in Gods volmaakte koninkrijk leven. Maar dit koninkrijk is met Jezus’ 

opstanding al begonnen. En wij zijn geroepen om als burgers van dat koninkrijk 

te leven. Daarvoor heeft Jezus de dood overwonnen: dat wij gaan leven zoals God 

het heeft bedoeld. Dat we Jezus erkennen als de Heer van ons leven en dat we ons 

leven daarop afstemmen. Of het nu gaat om de omgang met elkaar of onze 

omgang met de schepping.  Ja, het geldt voor ons hele leven. En daar schieten we 

tekort in. Maar we mogen altijd terugvallen op de belofte dat we delen in de 

opstanding van Jezus Christus. En dat geeft vreugde in ons leven. Pasen is het 

begin van het einde. De dood is overwonnen. Door de gekruisigde. Zodat wij 

kunnen leven! 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Matteüs 28:11-20 

Dinsdag: Johannes 11:1-27 

Woensdag: Romeinen 6:1-14  

 Donderdag: 1 Korinte 15:1-19   

 Vrijdag: 1 Korinte 15:35-49   

Zaterdag: 1 Korinte 15:20-58 

 

   

Om over na te denken: 

 

• Wat betekent het voor jou dat 

Jezus is opgewekt uit de dood? 

• Wat betekent het voor jou dat 

met Jezus’ opstanding het 

Koninkrijk begonnen is? 

 

 

Stellingen voor geloofsgesprek: 

 

• Hoeveel rust geeft het jou dat 

Jezus de dood overwonnen 

heeft? 

• In hoeverre leef jij als een burger 

van Gods Koninkrijk? 

 

 

Bij deze preek heb ik ook een 

Podcast gemaakt. Zoeken op 

iTunes, Soundcloud of Spotify 

naar: Preekkast. 
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