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MAAK JE GEEN ZORGEN! 

 

We staan op de drempel van een nieuw jaar. Een jaar dat we vol vertrouwen 

mogen ingaan. We mogen immers geloven dat God voor ons zorgt. Vandaar dat 

Jezus ons oproept om ons geen zorgen te maken (vers 34). Op zich zouden we 

reden genoeg hebben om dat wel te doen. Dat weet Jezus ook: “iedere dag heeft 

genoeg aan zijn eigen kwaad”.  

Waarom roept Jezus ons dan op om ons geen zorgen te maken? Allereerst heeft 

Hij daar een heel praktische reden voor: het heeft geen zin om je zorgen te maken, 

je verandert daarmee helemaal niets aan de situatie. Vaak wordt er gesuggereerd 

dat succes in je leven een keuze is. Als jij maar de goede keuzes maakt, dan lacht 

het geluk je als vanzelf toe. Maar dat is een illusie. Het leven is niet maakbaar. Je 

hebt niet eens je eigen gezondheid in de hand. Het kan heel bevrijdend zijn en een 

hoop stress voorkomen als je dat gewoon erkent. Maak je geen zorgen, je kunt 

nog geen seconde aan je leven toevoegen. 

Jezus noemt nog een reden waarom we ons geen zorgen moeten maken: God is 

toch onze Vader?! Hij zorgt toch voor ons?! God is geen onpersoonlijke en 

onbewogen God. Hij is onze Vader die betrokken is op ons en voor ons zorgt. Jezus 

laat zien dat God voor de vogels en de bloemen zorgt.  Dan zorgt Hij des te meer 

voor zijn kinderen! De vraag is of we daarop durven te vertrouwen. Geloven we 

echt dat God als een goede Vader voor ons zorgt? Durven we in dat geloof aan een 

nieuw jaar te beginnen? 

Maar waarom zou je op God vertrouwen? Niet omdat je leven altijd op rolletjes 

loopt. Mensen kunnen soms zoveel erge dingen meemaken, dat het moeilijk is om 

op God te vertrouwen. De enige reden dat wij God kunnen vertrouwen is omdat 

we Jezus kennen! Jezus is geen wonderdoekje dat alle pijn en vragen wegpoetst, 

maar Hij is wel het bewijs dat God het goede met ons voorheeft. Als we naar Jezus 

kijken zien we dat God echt een liefdevolle Vader is aan wie we ons in geloof 

kunnen overgeven.  

Na zijn hemelvaart kreeg Jezus alle macht in de hemel en op de aarde. En Hij 

gebruikt die macht op zijn wederkomst voor te bereiden. Dan komt Gods 

koninkrijk in al zijn heerlijkheid. Jezus zegt dat we ons op dat koninkrijk moeten 

richten (vers 33). Dan leeft je niet voor jezelf, maar dan wil je Gods gerechtigheid 

handen en voeten proberen te geven. In dat geloof gaan we het nieuwe jaar in en 

de rest zal ons gegeven worden. 

 

 

 

Leesrooster rest van de week: 

 

Maandag: - 

Dinsdag: - 

Woensdag: Psalm 49   

Donderdag: Matteüs 19:16-30   

Vrijdag: 1 Timoteüs 6:2b-21   

Zaterdag: Hebreeën 12:1-13  

 

   

 

 

Om over na te denken: 

 

• Zie je God daadwerkelijk als een 

liefdevolle Vader?  

• Hoe ga je om met moeiten en 

zorgen in je leven? Speelt God 

daar voor jou een rol in? 

 

 

 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

• In hoeverre is het in ons leven 

terug te zien dat wij leven voor  

de komst van Gods koninkrijk? 

• In hoeverre durf je je over te 

geven aan Gods zorg? 


