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DAT SMAAKT TOCH NAAR MEER?! 

 

Vandaag belijden zeven jongeren hun geloof. Daar zijn we oprecht blij mee en 

dankbaar voor. Want het spreekt niet vanzelf dat jongeren hun geloof belijden. 

Geloven kan namelijk heel moeilijk zijn. Omdat je er niets bij voelt bijvoorbeeld. 

Of omdat je dingen meemaakt die je niet kunt rijmen met Gods vaderlijke zorg. 

Zoals David bijvoorbeeld. Hij was op de vlucht voor Saul en kwam in de stad Gat. 

Daar herkenden ze hem als degene die hun held Goliath had gedood. Davids leven 

was daardoor in gevaar. De inwoners van Gat wilden hem ombrengen. Wat een 

beproeving voor David: God had beloofd dat hij koning zou worden, maar in 

plaats van dat hij de troon kon bestijgen, verkeerde David in levensgevaar. 

 

David bedenkt een list. Hij doet alsof hij krankzinnig is. De list slaagt en de koning 

van Gat jaagt David weg. David dankt God dat Hij zijn list gezegend heeft. De HEER 

heeft hem bevrijd (vers 7). David roept zijn hoorders op om zich ook in geloof 

over te geven aan God. “Proef en geniet de goedheid van de HEER” (vers 9). 

Ervaar de goedheid van de HEER.   

 

David is uit de nood gered (vers 7). Zo zal God ook ons redden uit de nood. Dat 

wil niet zeggen dat het ons altijd voor de wind zal gaan. Maar het betekent dat 

God ook in ons leven zijn beloften nakomt. Als David zou sterven, dan zou hij geen 

koning kunnen worden. Dan zou God zijn belofte hebben gebroken. En dat doet 

God nooit want Hij is trouw. In dat geloof mogen wij schuilen bij God en zijn 

goedheid proeven: ervaren dat God zijn beloften nakomt. En dus altijd voor ons 

zal zorgen en ons nooit alleen zal laten. Hoe moeilijk wij het ook kunnen hebben 

. 

En dat hebben we te danken aan Jezus Christus. Ten diepste gaat het in deze 

psalm ook om Hem. “Hij waakt zelfs over zijn beenderen, niet één ervan wordt 

verbrijzeld.” (vers 21) Dit is vervuld na Jezus’ sterven. Zijn beenderen werden 

niet gebroken (Johannes 19:36) als een teken dat Jezus het volmaakte offerlam 

was. En via Jezus mogen wij dit op ons toepassen. Beenderen zorgen voor de 

eenheid in het lichaam.  God laat dankzij Jezus ons diepste wezen nooit 

ondergaan. 

 

We kunnen op de proef worden gesteld. Proef dan de goedheid van God in Jezus 

Christus. Dat smaakt toch naar meer?! 

 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: 1 Samuël 21:2-16 

Dinsdag: Jesaja 40:27-31 

Woensdag: Psalm 71   

 Donderdag: Johannes 19:25-37 

 Vrijdag:  Hebreeën 10:1-18 

Zaterdag: 1 Petrus 2:1-10  

 

   

 

Om over na te denken: 

 

• In hoeverre heb je in je leven de 

goedheid van God geproefd en 

ervaren dat God zijn beloften  

aan ons vervuld? 

• Hoe doe je dat: schuilen bij God? 

 

 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

• In hoeverre smaakt Gods goed-

heid inderdaad naar meer? 

• Wat heeft de coronatijd – en het 

niet naar de kerk kunnen gaan –  

met jouw geloof gedaan? 

 

 

Bij deze preek heb ik ook een 

podcast gemaakt. Zoeken op iTunes, 

Soundcloud of Spotify naar: 

Preekkast. 

                       

                                 


