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HET OORDEEL KOMT… 

 

Jezus is op weg naar Golgotha.  Als je Hem zo ziet lopen, zie je een gebroken man. 

Een groep vrouwen huilt om Hem. Maar Jezus zegt dat ze niet om Hem, maar om 

zichzelf en hun kinderen moeten huilen. Het is niet wat het lijkt. Jezus is geen 

mislukkeling. Hij is de Messias. Hij wist dat Hij zou sterven, maar Hij wist ook dat 

Hij op de derde dag uit de dood zou opstaan. “Huil om jezelf en je eigen kinderen” 

zegt Jezus, “want jullie zullen gestraft worden omdat jullie Mij niet erkend hebben 

als de Zoon van God.” 

De vrouwen hadden medelijden met Jezus. Ze konden zich niet voorstellen dat 

deze gebroken man de Messias was. Dat paste niet in hun godsbeeld. De Messias 

moest volgens hen een sterke held zijn. Iemand die het verzet tegen de Romeinen 

zou leiden. Zijn wij daar niet allemaal vatbaar voor? Dat we alleen die God willen 

dienen die aan onze verwachtingen voldoet? Een God die voor ons zorgt 

bijvoorbeeld. Maar een God die ons zegt hoe wij moeten leven, daar hebben wij 

geen behoefte aan. En een God die oordeelt: daar rekenen wij niet mee. 

Het tekstverhaal laat zien dat het oordeel toch echt komt. Je kunt wel denken dat 

het zal loslopen, maar God laat zich niet straffeloos aan de kant zetten. Jezus 

waarschuwt de inwoners van Jeruzalem en veertig jaar later werd de stad  

verwoest door de Romeinen. De inwoners van de stad hebben toen vreselijk 

geleden. Als God met zijn oordeel komt, kun je je er beter voor bergen. 

En dat kan gelukkig ook. Er is een plek waar je veilig bent voor het oordeel. 

Namelijk bij het kruis. Want daar heeft Jezus in onze plaats het oordeel 

ondergaan. Aan het kruis onderging Hij Gods toorn. Zo werd aan het kruis het 

oordeel op onze zonden voltrokken. 

Het oordeel komt. God straft de zonden. Daarom worden wij in de bijbel 

aangespoord om goede vruchten te dragen. Dat is wat anders dan: hard je best 

doen en zelf proberen Gods geboden na te leven. Dat is tot mislukken gedoemd. 

Daarvoor zit de zonde te diep in ons. Je kunt alleen goede vruchten dragen als je 

aan Jezus verbonden bent en leeft vanuit zijn liefde. Dan gaat de Geest in je aan 

het werk. Dan worden je manier van denken en je verlangen veranderd. Jezus 

vergelijkt zichzelf met jong hout (vers 31). Hij is de wortel van Israël, de bron 

van het leven. Wie het van Hem verwacht, deelt in zijn overwinning op de duivel.  

In dat geloof leven we naar Pasen toe en gaan we de stille week in. We denken 

aan het lijden van Jezus. Het oordeel komt. Berg je daarom maar: bij Jezus 

Christus die aan het kruis ons oordeel droeg. 

 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Lukas 19:29-44   

Dinsdag: Hosea 10:1-15  

Woensdag: Lukas 3:1-14    

 Donderdag: Johannes 3:1-9 

 Vrijdag: Hebreeën 10:26-39 

Zaterdag: Johannes 15:1-17 

 

   

Om over na te denken: 

 

• In hoeverre houd jij rekening 

met het feit dat God een God is 

die oordeelt? 

• In hoeverre zijn er in jouw leven  

goede vruchten aan te wijzen?  

 

 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

• Hoe ga jij om met gedeelten uit 

de bijbel die je niet zo aanstaan? 

• In hoeverre schuil je echt bij 

Jezus? En wat versta je eronder? 

 

 

 

Bij deze preek heb ik ook een 

podcast gemaakt. Zoeken op 

iTunes, Soundcloud of Spotify 

naar: Preekkast. 

             

                

                 


