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WE MOETEN LEVEN MET DE DOOD… 

 

Het is ieder jaar weer indrukwekkend als op eeuwigheidszondag alle gestorven 

gemeenteleden in de kerk genoemd worden. Het bepaalt ons bij de 

vergankelijkheid van het leven. Het leven hier op aarde is eindig. Daar moeten we 

mee zien te dealen. Iedere keer weer. Want de dood is springlevend. Paulus heeft 

dat ook ervaren. Meer dan eens heeft hij de dood in de ogen gezien. Het ging, zo 

zegt hij in vers 8 zijn krachten te boven. Zo kan dat gaan met lijden en verdriet. 

Het gaat je krachten te boven. “Tijd heelt alle wonden” zegt men dan. Nou, bij jou 

niet! Je moet continu dealen met je verdriet. Je loopt steeds weer tegen de pijn 

van het gemis aan. Want de dood is springlevend. 

In al ons verdriet en met al onze pijn mogen we toch getroost leven. In de verzen 

3 tot en met 7 schrijft Paulus uitvoerig over de troost die God geeft. Paulus geeft 

aan dat we mogen geloven dat de dood niet het laatste woord heeft. De dood doet 

pijn. We missen onze geliefden. Maar we mogen geloven dat ze zullen opstaan uit 

de dood. Het is na ons sterven niet over en uit. Er is eeuwig leven. Daar hopen wij 

op. En dat is geen ijdele hoop, maar - vers 7 – gegronde hoop. Hoop gebaseerd op 

de opstanding van Jezus Christus. 

Zijn opstanding uit de dood is fundamenteel voor het christelijk geloof. Daar staat 

of valt alles mee. Met zijn opstanding laat Jezus zien dat dat Hij sterker is dan de 

dood en dat Hij de dood overwonnen heeft. En zij die geloven mogen delen in de 

opstanding. “Dood waar is je overwinning?” zegt Paulus in  1 Korinte 15:56. De 

dood is verslagen door Jezus Christus. En dat is geen dooddoener die ons verdriet 

niet serieus neemt, maar een levende hoop die ons verdriet kleur geeft.  

Op eeuwigheidszondag gedenken we de gemeenteleden  die het afgelopen jaar 

gestorven zijn. Wij moet leven met de dood. Want de dood is springlevend. En 

toch is er troost. Omdat Jezus de dood overwonnen heeft. 

 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Handelingen 19:23-40  

Dinsdag: 1 Korinte 15:1-19     

Woensdag: 1 Korinte 15:20-49     

Donderdag: 1 Korinte 15:50-58        

Vrijdag: Psalm 16       

Zaterdag: Romeinen 8:31-39 

   

 

Om over na te denken: 

 

• In hoeverre denk je na over het 

feit dat jij ook eens zult moeten 

sterven?  

• Ben je bang voor de dood? En 

waarom of waarom niet? 

 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

• In hoeverre ervaar je troost in 

Gods belofte dat de doden zullen 

worden opgewekt? 

• Wat betekent het voor jou dat 

Jezus is opgestaan? 

 

 

Bij deze preek heb ik ook een 

Podcast gemaakt. Zoeken op 

iTunes, Soundcloud of Spotify 

naar: Preekkast. 
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