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Ds. Gertjan van Harten 

(g.v.h@kpnmail.nl) 

JEZUS WIL OOK JOUW OGEN OPENEN… 

 

Het is een prachtig verhaal: Jezus geneest een blinde man. De man kan weer 

vooruitkijken. Maar is dit alleen iets van toen? Toen Jezus nog op aarde was? Of 

mag je vandaag precies hetzelfde verwachten? Of zelfs claimen? Want Jezus is 

toch niet veranderd? Daar kijken we in deze preek naar. 

In Markus 7:31-37 lezen we dat Jezus een doofstomme man geneest. In ons 

tekstverhaal wordt een blinde man genezen. Dit zijn maar niet twee willekeurige 

wonderen van Jezus. In het Oude Testament was geprofeteerd dat doven weer 

zouden kunnen horen en blinden weer zouden kunnen zien. Met zijn wonderen 

laat Jezus zien dat Hij deze profetieën vervuld. Jezus presenteert zich dus als de 

beloofde Messias, als degene die Gods Koninkrijk komt brengen. Hiervoor 

moesten de ogen van de leerlingen geopend worden. Het ging dus niet om de 

wonderen  op zich. Jezus wilde laten zien wij Hij was: de Messias. 

Jezus geneest de blinde man in twee etappes.  Hij smeert eerst speeksel in de ogen 

van de man en legt zijn handen erop. De man kan nu iets zien, maar hij ziet nog 

niet scherp. Dat laat zien hoe groot het kwaad van de zonde is. De blindheid is 

immers een gevolg van de zondeval. De zonde verblindt en haalt het licht uit ons  

leven. Jezus geneest dit niet met een vingerknip. Er moet meer gebeuren. Jezus 

moest het gevecht met het kwaad aangaan en ervoor sterven. Zo erg is dat  wij 

zondaars zijn. Daar opent God ons de ogen voor. En dat kan in fases gaan. Net als 

in het tekstverhaal.  Het is daarbij de vraag of we het ooit helemaal scherp zien. 

Het kruis is immers een mysterie en de liefde van Jezus is een onbegrijpelijk 

wonder. Maar Jezus wil het ons steeds scherper laten zien. Niet alleen dat wij het 

niet redden zonder Hem, maar tegelijk ook zijn liefde en genade. 

De ogen van de leerlingen moesten geopend worden. Zij moesten na de 

hemelvaart immers het evangelie over de wereld verspreiden. En dat hebben ze 

gedaan. Het heeft de wereld veranderd. En dat evangelie wil ook ons leven 

veranderen. Het wil ons bij Jezus Christus brengen die uit liefde voor ons – 

zondaars – naar de wereld kwam. Hij wil onze ogen openen zodat wij zien welke 

weg wij gaan. Hij nodigt ons uit de weg van de liefde en gehoorzaamheid te gaan. 

Als je die weg niet wil gaan, moet je je bekeren. Als je die weg wel  wilt gaan, mag 

je God bidden of je de weg van Jezus steeds scherper mag zien en of de Geest in 

je wil werken. Geef je daar maar aan over en je zult het zien! 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag:  Markus 7:31-37    

Dinsdag: Markus 8:1-21   

Woensdag: Markus 8:27-33 

 Donderdag: Jesaja 35:1-10    

 Vrijdag: Jesaja 29:13-24  

Zaterdag: Openbaring 3:14-22 

   

   

 

Om over na te denken: 

 

•  Wat betekent het voor je dat 

God ook jou persoonlijk op het 

oog heeft? 

• Wat zie je als je naar jezelf en 

wat zie je als je naar Jezus kijkt? 

 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

• Hoe kijk jij aan tegen de 

genezingswonderen die in de 

bijbel beschreven worden? 

• In hoeverre merk je dat God 

bezig is om je de ogen te openen? 

 

 

Bij deze preek heb ik ook een 

Podcast gemaakt. Zoeken op 

iTunes, Soundcloud of Spotify 

naar: Preekkast. 
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