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ALLES DRAAIT OM JEZUS CHRISTUS! 

 

In de tijd dat Paulus zijn brief schreef, hadden zogenaamde mysterie-

godsdiensten veel invloed. Volgens deze godsdiensten moest  je heel hard werken 

om God te leren kennen. Je moest afstand nemen van het aardse – dat was 

minderwaardig – en zo groeide je naar God toe. Dit was alleen voor een selecte 

groep ingewijden weggelegd. Paulus schrijft zijn brief aan de Kolossenzen om te 

laten zien dat dit haaks op het evangelie staat. 

Paulus zegt dat het evangelie vrucht draagt. Het brengt leven voort. En dat 

hebben we nodig want de dood zit in ons. Dat komt door de zonde die voor 

scheiding met God heeft gezorgd. Volgens de mysteriegodsdiensten kon de mens 

deze scheiding opheffen door af te zien van het aardse. Op die manier groeide je 

naar God toe. Paulus zet daar een streep door. Wij leven dankzij Jezus Christus. 

Je kunt niet zelf het kwaad overwinnen. Jezus heeft het voor ons gedaan.  En door 

in Hem te geloven, deel je in  die overwinning. 

Paulus schrijft dat hij gehoord heeft dat de Kolossenzen liefde hebben “voor alle 

heiligen” (vers 4) Dit betekent niet dat we onze liefde moeten beperken tot 

medegelovigen. Gods liefde gaat naar de hele wereld uit. Dat benadrukt Paulus in 

zijn hele brief: het evangelie is voor alle volken bestemd. En in navolging van Jezus 

moet onze liefde ook naar alle mensen uitgaan. Dat Paulus het heeft over liefde 

“voor alle heiligen” komt omdat de mysteriegodsdiensten scheiding maakten 

tussen echte ingewijde gelovigen en overige gelovigen. Daar doen de Kolossenzen 

gelukkig niet aan mee. Geen onderscheid! Heb elkaar lief. Zo volgen we Jezus 

Christus na. 

Paulus schrijft dat geloof en liefde voortkomt uit de hoop (vers 5). In de bijbel wil 

hoop zeggen: een rotsvaste overtuiging. Rotsvast omdat Jezus Christus de basis 

van de hoop is. Onze hoop – aldus Paulus – ligt in de hemel voor ons klaar. Want 

Jezus is in de hemel! Onze hoop is dat Hij eens terugkomt om alles nieuw te 

maken. Dan komt het volmaakte Koninkrijk. Daar verlangen wij naar. Hoewel? 

Wij kunnen zo gemakkelijk alleen voor het hier en nu leven. Ons levensdoel is dan 

zo comfortabel mogelijk ons leven kunnen leiden. Dat is dodelijk voor ons leven 

met God. Wij verwachten Jezus Christus. Hij is onze hoop. Omdat wij dit zo 

gemakkelijk vergeten is het mooi dat we volgende week avondmaal mogen 

vieren. Om er weer bij bepaald te worden dat alles draait om Jezus Christus. Laat 

je hierdoor voeden! 

 
 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: 1 Korinte 13:1-13 

Dinsdag: Johannes 3:1-21 

Woensdag: 2 Johannes 

Donderdag: 1 Petrus 1:1-12 

Vrijdag: 1 Petrus 1:13-25 

Zaterdag: Romeinen 8:31-39 

   

   

Om over na te denken: 

 

• In hoeverre draait het in jouw 

leven echt  om Jezus Christus? 

• Wat betekent het voor jou dat je 

geroepen bent om Jezus Christus 

na te volgen? 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

• Volgens mysteriegodsdiensten 

vraagt het veel inspanningen van 

de mens om God te leren kennen. 

Hoe kijk jij hier tegenaan? 

• In hoeverre bepaalt de hoop dat 

Jezus terugkomt jouw dagelijks 

leven? 

 

 

Bij deze preek heb ik ook een 

Podcast gemaakt. Zoeken op 

iTunes, Soundcloud of Spotify 

naar: Preekkast. 
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