
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Maranathakerk 

Spakenburg-Zuid 

 

Zondag 16 februari 2025 

 

(08.45 uur / 10.30 uur) 

 

[Avondmaalsdiensten] 

  

 

Lezen: 2 Petrus 3:1-17 

 

Tekst: 2 Petrus 3:91 

 

  

 

 

  
 

 
Ds. Gertjan van Harten 

(g.v.h@kpnmail.nl) 

 

ER STAAT ONS HEEL WAT TE WACHTEN! 

 

 Ik heb onlangs een boek besteld via internet. Dit boek wordt pas over een half 

jaar geleverd. Dat is best lang wachten, maar ik weet dat het zo lang duurt en ik 

kan mij erop instellen. De christenen in de tijd van Petrus wachten op de 

wederkomst van Jezus. We lezen op meerdere plekken in de bijbel dat Jezus 

spoedig zou komen. Het probleem was alleen dat ze er niets van merkten. Er 

waren spotters die smaalden dat Jezus zijn belofte wel vergeten zou zijn. 

“Maar,” zegt Petrus, “vergeet niet dat voor de Heer één dag is als duizend jaar en 

duizend jaar als één dag.” (vers 8) Of te wel: God rekent heel anders met tijd dan 

dat wij doen. Daar komt bij dat de Heer een reden heeft dat Hij nog niet is 

teruggekomen. Als Jezus terugkomt gaat Hij de levenden en de doden oordelen. 

Nu zijn er veel mensen die Jezus niet als de Heer van hun leven erkennen. God wil 

dat zij tot inkeer komen zodat ze niet verloren gaan. Dat Jezus nog niet terug is 

gekomen komt dus omdat God geduldig is. Hij wil dat mensen gered worden.  

Als je weet waarom God wacht… Waar wacht jij dan nog op? Erken je Jezus als de 

Heer van je leven? Leef je voor God? Als dat niet zo is, moet je tot inkeer komen, 

je bekeren. Dat wil zeggen: breken met de zonde en anders gaan denken en leven. 

De spotters in de tijd van Petrus rekenden niet met een oordelende God. Ze zijn, 

zegt Petrus, vergeten wat er in de tijd van Noach is gebeurd. (vers 5-6) Maar God 

wil je niet veroordelen, Hij wil je redden. Dat vieren wij vandaag ook aan het 

avondmaal. Pak het uit Gods eigen hand aan. En doe dat vol verwachting. Er is 

veel onrecht op aarde, maar bij de wederkomst van Jezus zal alles nieuw worden 

en het onrecht  worden bestraft. Er komt een wereld waar gerechtigheid woont. 

(vers 13) Het avondmaal herinnert ons er weer aan. We vieren avondmaal totdat 

Jezus komt! 

Jezus komt terug. Er staat ons heel wat te wachten. Zover is het nog niet. Maar als 

je weet waarom God wacht, waar wacht jij dan nog op?  

 

 

Leesrooster rest van de week: 

 

Maandag: Psalm 90 

Dinsdag: Jona 3:1-4:4       

Woensdag: Romeinen 2:1-11            

Donderdag: Matteüs 24:1-14           

Vrijdag: 1 Timoteüs 2:1-7       

Zaterdag: 1 Petrus 4:1-11 

 

 

   

Om over na te denken: 

 

• In hoeverre reken jij met de 

wederkomst van Jezus? 

• In hoeverre ben je voorbereid op 

Jezus’ wederkomst? 

 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

• Wat betekent het voor je beeld 

van God dat God zoveel geduld 

heeft?   

• In hoeverre is het avondmaal 

voor jou een middel om de 

verwachting van Jezus’ 

wederkomst levende te houden? 

 

 

 

Bij deze preek heb ik ook een 

Podcast gemaakt. Zoeken op 

iTunes, Soundcloud of Spotify 

naar: Preekkast. 
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