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WIE DENK JE WEL NIET DAT JE BENT?! 

 

Veertigduizend miljard kilometer: zo ver staat de dichtstbijzijnde ster bij de 

aarde. Het heelal – dat nog steeds uitdijt - is zo immens groot dat we het ons niet 

eens goed kunnen voorstellen. En in dat onmetelijke universum is de aarde 

slechts een minuscule planeet. Kleiner nog dan een stofje. En op die aarde wonen 

bijna 8 miljard mensen. En daar ben jij er één van. De mens stelt echt niet zoveel 

voor. “Kijk ik naar de maan en de sterren,” zegt David, “wat is dan een mens dat 

U, o God, naar hem omkijkt?!” De mens is klein en ook nog eens vergankelijk. We 

hebben niets om hoog van op te geven. 

Toch is het ongekend wat mensen allemaal kunnen. Van het maken van 

computers tot het verrichte van ingewikkelde medische ingrepen toe. “U hebt de 

mens bijna een god gemaakt,” zegt David, “hem bekleed met glans en glorie.” Dat 

zijn benamingen die in de bijbel ook voor God worden gebruikt. De mens is 

geschapen naar het beeld van God. God heeft iets van zichzelf in ons gelegd. Dat 

was niet alleen voor de zondeval het geval, ook na de zondeval draagt de mens 

nog het beeld van God. Dat betekent dat wij zijn geroepen om namens de HEER 

over de schepping te regeren. God heeft de schepping in onze handen gelegd. 

Thema’s als dierenwelzijn, klimaatverandering en duurzaamheid zouden voor 

christenen daarom als vanzelfsprekend erg belangrijk moeten zijn en onze 

levensstijl moeten beïnvloeden, En dan bedoel ik dat niet wettisch, zo van: “je 

mag niet op vliegvakantie” of “je mag geen vlees eten”. Dat kunnen zomaar 

regeltjes worden: uiterlijk gedrag waarop je vooral een ander afrekent. Het 

evangelie gaat een spade dieper: wil je God eren? Wil je doen waarvoor je door 

de HEER geschapen bent?  

“HEER, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde.” Zo begint en eindigt 

de psalm om aan te geven dat het leven om de HEER draait. Om zijn eer en niet 

om ons. Wij dragen het beeld van God: niet om zelf zo relaxt mogelijk te kunnen 

leven met zoveel mogelijk comfort en plezier, maar om God te eren. En Hij is onze 

eer meer dan waard. Want zijn naam is machtig. De naam van God is immers 

HEER. Die naam laat zien dat God innig met ons verbonden wil zijn. Daarvoor 

kwam Jezus Christus naar de wereld toe. Hij werd mens om ons met God te 

verzoenen door het leven te leiden dat wij hadden moeten leiden. En door te 

sterven in onze plaats. Zijn Geest wil ons nu helpen om Hem na te volgen om op 

die manier tot onze bestemming te komen: leven tot eer van de HEER. Zo zet God 

ons op onze plek. Wat een evangelie! 

 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Genesis 1:1-13  

Dinsdag: Job 7:1-21   

Woensdag: Psalm 144  

 Donderdag: Matteüs 21:10-17   

 Vrijdag: 1 Korinte 15:20-34   

Zaterdag: Hebreeën 2:1-18  

 

   

Om over na te denken: 

 

• Wat betekent het feit dat je het 

beeld van God draagt voor hoe je 

naar jezelf kijkt?  

• In hoeverre wil jij echt leven tot 

eer van God? En hoe wordt dat 

zichtbaar in je leven?  

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

• In hoeverre durven wij elkaar 

aan te spreken op onze (milieu-

belastende) levensstijl? 

• Stelling: als christen moet je blij 

zijn met technologische vooruit-

gang. Dat heeft God namelijk in 

de schepping gelegd. 

 

Bij deze preek heb ik ook een 

Podcast gemaakt. Zoeken op 

iTunes, Soundcloud of Spotify 

naar: Preekkast. 
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