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DE GROTE SCHOONMAAK… 

 

Vandaag worden er vijf kinderen gedoopt. Dat is een groot feest! Tegelijk is de 

doop ook confronterend. De doop laat namelijk zien dat wij schoongewassen 

moeten worden van onze zonden. Anders kunnen wij niet in Gods Koninkrijk 

komen, Zonder Jezus Christus is er geen toekomst voor ons. Paulus zegt in 

Romeinen 6 dat mensen die zonder God leven “werktuig voor het onrecht zijn” 

(Rom. 6:13).  

 

Maar dat is niet het hele verhaal. Er mag (en moet!) meer gezegd worden. Want 

de doop laat zien dat God ons wassen wil. Hij wast ons helemaal schoon van al 

onze zonden. We worden gedoopt in de naam van de Zoon en daarmee laat God 

zien dat Jezus Christus ons al onze zonden vergeeft. Hij is voor ons gestorven 

(Rom.6:6) en heeft voor ons de dood als straf op de zonden overwonnen 

(Rom.6:5). Dat is een geweldig evangelie. Wij zijn zondig, maar Jezus wast ons 

niet de oren, Hij wast ons schoon! 

 

De doop is een garantie dat wij Gods geliefde kinderen zijn. En daarmee is het 

beslissende over ons gezegd.  Veel mensen worstelen met zichzelf en hun 

zelfbeeld. Ze voelen zich niet goed genoeg en zijn erg onzeker. God kent je door 

en door. Hij heeft je immers geschapen. Hij kent ook al je mindere kanten en 

tekortkomingen. Hij kent je zonden. En wat zegt God dan in de doop? “Ik ben je 

Vader, jij bent mijn geliefd kind, Ik houd van je!” God wrijft ons onze slechtheid 

niet in, Hij wast ons niet de oren, maar Hij wast ons schoon. 

 

En daarmee ontvangen wij van God een nieuw leven. We zijn gedoopt in de naam 

van de Geest en Geest wil ons leven zo besturen dat wij een instrument in Gods 

hand worden om het goede te doen (Rom.6:13). Vind je dat moeilijk? Ervaar je 

daar niet zoveel van? Dan mag je bidden of de Geest je daarbij helpen wil. En dan 

kan het niet anders of er gaan dingen veranderen in je leven. Idealistisch? Niet 

reëel? Het is een belofte van God! Kijk maar naar het teken van de doop! 

 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Romeinen 2:17-29 

Dinsdag: Handelingen 8:26-40 

Woensdag: Kolossenzen 2:6-15 

Donderdag: Kolossenzen 3:1-25 

Vrijdag: 1 Korinte 12:12-20  

Zaterdag: 1 Johannes 3:1-10  

 

   

 

 

Om over na te denken: 

 

• In hoeverre besef je dat je zonder 

 Christus voor eeuwig verloren 

bent? 

• In hoeverre is de doop voor jou 

een bewijs dat je een geliefd 

kind van God bent? 
 

 

 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

• Welke rol speelt de doop in je  

geloofsleven? 

• Bespreek met elkaar eens de 

eerste doopvraag. Wat vind je  

van deze vraag? 
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