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LEVEN IN DE WOESTIJN… 

 

Soms ben je vol van God en zing je vol overtuiging een psalm of een lied. Maar een 

paar dagen later weet je het niet zo goed meer of kun je zelfs opstandig zijn. Zo 

was het bij de Israëlieten ook. Aan het begin van Exodus 15 zingen ze een loflied 

voor de HEER, maar aan het einde van het hoofdstuk mopperen ze op Mozes 

omdat ze geen water hebben. Daarmee zetten ze vraagtekens bij Gods leiding. Zo 

gaat dat bij mensen. Wij leven nog niet in het beloofde land, maar in de woestijn. 

We hebben te maken met geestelijk gezien dorre en lege perioden. En dan kun je 

mopperen en je beklagen door God allerlei verwijten te maken. Maar je kunt beter 

God vragen om hulp en kracht. In het geloof dat de HEER bij je is en je helpt. Het 

tekstgedeelte kan je daarbij helpen. 

 

We lezen daar namelijk dat de HEER zijn volk met het gebrek aan water op de 

proef stelde (vers 25b). Er wordt in het Hebreeuws een militaire term gebruikt 

dat iets betekent als oefenen, trainen. God traint zijn volk in de woestijn. Laat je 

daardoor bemoedigen. God traint ons in de woestijn. Als ons geestelijk leven dor 

en leeg is dan wil de HEER ons vormen. Ons leren om ons in alle zorgen en vragen 

over te geven aan zijn zorg. Op die manier maakt God ons klaar voor het leven 

met Hem, het leven op de nieuwe aarde. Houd daarom vol. Het leven kan zwaar 

zijn. We zijn nog niet in het beloofde land. We zijn onderweg en onderweg naar 

het beloofde land maakt de HEER ons daar klaar voor. 

 

De HEER zorgt ervoor dat het bittere water in Mara zoet wordt gemaakt. Zo redt 

Hij zijn volk. En Hij drukt hen op het hart: gehoorzaam Mij dan zal het jullie niet 

vergaan zoals de Egyptenaren die Ik strafte. Maar al snel zou blijken dat de 

Israëlieten niet konden gehoorzamen. Heel hun geschiedenis door zie je dat ze 

steeds weer in de fout gaan. Het is bij ons niet anders. Wij zijn niet in staat ons te 

houden aan de eisen van Gods verbond. Maar God zij dank is God de grote 

Geneesheer (vers 26b). Van onszelf zijn wij ten dode opgeschreven, maar Jezus 

was in onze plaats gehoorzaam. Wij mogen ons aan Hem overgeven. Dat betekent 

dat we naar Hem luisteren zoals een patiënt naar de dokter luistert. En dat  kan 

pijn doen: als God in ons leven snijdt omdat de zonden weg moeten. Maar Hij doet 

om ons door zijn Geest een nieuw leven te geven. Zoek het bij de HEER en leef. 

 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Exodus 15:1-21   

Dinsdag: Psalm 106   

Woensdag: 2 Koningen 2:19-25 

 Donderdag: Jesaja 35:1-10 

 Vrijdag: 1 Korinte 10:1-13 

Zaterdag: Hebreeën 12:1-13 

   

   

Om over na te denken: 

 

• In hoeverre ervaar jij geestelijk 

gezien droge en lege perioden in 

je leven? 

• In hoeverre ervaar je het dat de 

HEER je traint om met Hem te 

leven? 

 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

• Wat betekent het voor jou dat de 

HEER het is die geneest? 

• Wat betekent het voor het leven 

hier en nu dat we op weg zijn 

naar de nieuwe aarde?  

 

 

Bij deze preek heb ik ook een 

Podcast gemaakt. Zoeken op 

iTunes, Soundcloud of Spotify 

naar: Preekkast. 
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