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GEDULD IS EEN SCHONE ZAAK  

 

“Geduld is een schone zaak.” Deze spreuk kan zo op een tegeltje worden geplaatst. 

Jakobus roept ook op om geduld te hebben (vers 8). Toch is dit meer dan 

algemene tegeltjeswijsheid. Jakobus heeft een concrete situatie voor ogen. Er 

waren in de gemeenten rijke landeigenaren die hun arme arbeiders uitbuitten en 

verdrukten. Deze armen worden door Jakobus bemoedigd: heb geduld, want de 

Heer komt om te oordelen. God haat sociaal onrecht. De bijbel is daar heel 

duidelijk in: de daders wordt het oordeel aangezegd. 

 

Het wachten op de uitvoering van dit oordeel kan op de proef worden gesteld. 

Jakobus vergelijkt het wachten met een boer die gezaaid heeft (vers 7). Na het 

zaaien moet een boer maanden wachten voordat de oogst binnengehaald kan 

worden. Maar omdat de boer erop vertrouwt dat de oogst zal komen, kan hij daar 

geduld voor opbrengen. Zo mogen ook wij vol vertrouwen wachten op de 

wederkomst van Jezus Christus. “Houd moed” zegt Jakobus. Kijk naar de 

voorbeelden uit de bijbel: naar Job bijvoorbeeld (vers 11). Hij heeft veel geleden 

en moest veel geduld hebben. Maar zijn geduld werd rijk beloond. 

 

Zo mogen de lezers van Jakobus – en ook wij – geloven dat ons geduldig wachten 

beloond zal worden. We worden niet opgeroepen tot revolutie, maar tot geduld. 

Als Jezus terugkomt zal duidelijk worden dat wij bij God horen en dat we zijn 

geliefde kinderen zijn. God zal het onrecht dan rechtzetten en de onrechtplegers 

straffen. 

 

Geduldig wachten is moeilijk. Zeker als je veel onrecht wordt aangedaan. Daarom 

is het belangrijk om steeds weer naar Jezus te kijken. Hij is ons er in voor gegaan. 

Hij heeft enorm geleden zonder dat Hij terugvocht. Dit lijkt een teken van zwakte, 

maar zo overwon Jezus de duivel! En na zijn opstanding mocht Hij plaatsnemen 

aan de rechterhand van zijn Vader. Jezus’ geduld, zijn geloof en vertrouwen werd 

beloond. Daar mogen wij ons aan optrekken. Zo kijken we vol vertrouwen uit 

naar de wederkomst van Jezus. Hij komt spoedig ook al wachten we al zo lang.  

 

Wees geduldig. Geduld is een schone zaak. Dat is meer dan tegeltjeswijsheid. Het 

vraagt geloof en vertrouwen. Maar het wachten loont. Kijk maar (uit) naar Jezus. 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Jakobus 1:1-18   

Dinsdag: Jakobus 1:19-27   

Woensdag: Jakobus 2:1-26  

 Donderdag: Psalm 72  

 Vrijdag: Hebreeën 11:1-16   

Zaterdag: 2 Petrus 3:1-16  

 

   

Om over na te denken: 

 

• Wat betekent het voor jou dat 

God sociaal onrecht haat? 

• Hoe kun je ervoor zorgen dat je 

de moed behoudt in plaats van 

dat je de moed verliest? 

 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

• Houdt de bijbel met de oproep 

om geduldig op Gods oordeel te 

wachten het sociale onrecht niet 

in stand? 

• Geloof je dat de Heer spoedig zal 

komen? En wat versta je onder 

spoedig? 

 

 

Bij deze preek heb ik ook een 

podcast gemaakt. Zoeken op iTunes, 

Soundcloud of Spotify naar: 

Preekkast. 

                                  

                               


