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Alleen wie erkent

dat hij zelf niet kan lopen,

laat zich door God dragen...
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SAMEN OP WEG

Psalm 121 zegt dat de HEER ons behoedt voor alle kwaad (vers 7). Maar klopt
dat wel? Wat moet je met deze psalm als je bijvoorbeeld ongeneeslijk ziek bent?
Maar dan moeten we niet vergeten dat Psalm 121 een pelgrimslied is (vers 1).
Drie keer jaar reisden de Israélieten vanuit alle hoeken van het land naar
Jeruzalem toe. Daar stond de tempel, daar woonde God en daar vierde men dat
de HEER liefdevol voor zijn volk. Enin dat kader zegt de psalm: de HEER behoedt
je voor alle kwaad. De psalm belooft niet dat het je altijd voor de wind zal gaan in
het leven, maar dat je bij God thuis zult komen.

Wij zijn ook pelgrims. Wij zijn op weg naar het nieuwe Jeruzalem, naar de komst
van Gods koninkrijk. En Psalm 121 laat zien dat wij die bestemming zullen
bereiken. Daar kun je soms behoorlijk aan twijfelen. Dat was voor de pelgrims in
de tijd van de psalm niet anders. Jeruzalem lag in de bergen en de bergen
betekenden gevaar: wilde dieren, rovers en ravijnen waar je in kon vallen. Je kon
als een berg tegen de reis op zien. Zo kan voor ons de weg naar het nieuwe
Jeruzalem moeilijk zijn. Er kan van alles gebeuren waardoor je geloof onder druk
komt te staan en je je soms afvraagt of God wel echt voor je zorgt.

Maar, zegt vers 5, de HEER is de schaduw aan je rechterhand. Dit is een beeld uit
de militaire wereld. Een soldaat hield in zijn rechterhand een wapen en in zijn
linkerhand een schild. Dat betekende dat hij aan de rechterkant het minst
beschermd was. En juist daar wil de HEER zijn: daar waar wij het meest
kwetsbaar zijn. Als een schaduw die nooit van ons wijkt.

Dit kan goedkoop klinken: “Vind je het leven moeilijk? Wees niet bang want de
HEER is bij je.” We moeten ervoor oppassen dat we daarmee over gevoelens heen
walsen. Maar kijk eens naar Jezus! Jezus kwam op aarde om te lijden en te
sterven. Hij werd op Golgota door God verlaten “opdat wij nooit meer door God
verlaten zouden worden.” (avondmaalsformulier) Dat God ons nooit alleen laat,
ervaren we niet altijd, maar het is een enorme belofte die waargemaakt is in en
door Jezus Christus. Kijk daarom altijd weer naar Jezus en laat je bemoedigen!
De weg naar Gods koninkrijk is geen geasfalteerde rechte weg waar je makkelijk
overheen kunt lopen. Het is een weg vol bochten en hindernissen. Je kunt de weg
makkelijk kwijtraken. Maar het is de moeite waard om die weg te gaan. Want het
is de weg naar het eeuwige leven, naar God zelf! We zijn samen op weg, we mogen
elkaar daarbij helpen. Ga je mee?

ﬁeesrooster komende week: \

Maandag: Exodus 23:14-17
Dinsdag: Psalm 122
Woensdag: Psalm 125
Donderdag: Romeinen 8:31-39
Vrijdag: Hebreeén 11:8-16

k Zaterdag: 1 Petrus 4:1-19/

/ Om over na te denken: \

e In hoeverre staat jouw leven in
het kader van de reis naar Gods
koninkrijk?

e Inhoeverre ervaar je dat God als

een schaduw aan je rechter hand
is?

/ Punten voor geloofsgesprekx

e In hoeverre is het aan en in onze
gemeente te merken dat we op
weg zijn naar het nieuwe
Jeruzalem?

e Hoe kunnen we elkaar helpen om
in alles op Jezus Christus te

k vertrouwen?
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