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Ds. Gertjan van Harten 

(g.v.h@kpnmail.nl) 

GOD STAAT TE POPELEN VAN GEDULD… 

 

Kun je zeggen dat Gods geduld eindeloos is? Keer op keer stuurt de eigenaar van 

de wijngaard knechten naar de wijnbouwers toe. Of moet je zeggen dat er een 

einde komt aan Gods geduld? Als de zoon van de eigenaar wordt gedood, brengt 

de eigenaar van de wijngaard de wijnbouwers om.  

Jezus vertelt de gelijkenis van de wijngaard. In het Oude Testament wordt Israël 

meerdere malen vergeleken met een wijngaard. God had Israël uitgekozen met 

het doel dat het vrucht zou dragen voor Hem. Het volk was geroepen een zegen 

te zijn voor de wereld. Daarom stuurt de eigenaar knechten naar de wijngaard.. 

Om een deel van de opbrengst op te halen. Maar als de knechten bij de 

wijnbouwers komen, krijgen ze geen deel van de opbrengst maar een pak slaag. 

Toch blijft de eigenaar steeds weer knechten sturen. Zelfs als er knechten gedood 

worden door de wijnbouwers. Dat is ongekend en zou een eigenaar nooit doen. 

Jezus laat zien: God doet het wel. Zijn geduld is eindeloos! 

Tenslotte stuurt de eigenaar zijn zoon naar de wijngaard. Maar ook deze wordt 

gedood. En toen kwam er een einde aan het geduld van de eigenaar. Hij doodde 

de wijnbouwers. Gods geduld is dus niet helemaal eindeloos. Als je zoveel kansen 

laat liggen, dan kan het moment komen dat God met zijn oordeel komt. Misschien 

vindt je dat een enge gedachte en vraag je je onzeker af of God nog wel geduld 

heeft met jou. Ik bid wel eens om vergeving en dan zegt een stemmetje in mijn 

achterhoofd: “Dat heb je al zo vaak gevraagd en je zult het nog vaak moeten 

vragen. Is Gods geduld met mij niet op?” Maar God zal nooit zeggen: “dat vroeg je 

vorige week ook al”. Als God je vergeeft dan denkt God er nooit meer aan terug.  

Maar de gelijkenis dan? De wijnbouwers worden toch gedood? Jezus sprak deze  

gelijkenis tegen de vertegenwoordigers van het Sanhedrin (vers 1). Oftewel: 

tegen mensen die Hem verwierpen en niet voor Hem wilden buigen. Niet tegen 

mensen die worstelen met hun zonden en berouw hebben! De zoon van de 

eigenaar werd gedood. Dat is een verwijzing naar Jezus die zijn leven gaf voor 

ons. Als je aan Hem overgeeft mag je geloven dat Gods geduld oneindig is. 

De eigenaar wilde de vrucht van de wijngaard hebben. Welke vrucht kan God bij 

jou ophalen? Is het te zien dat je leeft voor Gods eer? Het avondmaal wil ons daar 

energie voor geven. God popelt van geduld om ons te voeden met Christus zelf. 

De vrucht die Hij vraagt wil Hij ons geven. Pak het met beide handen aan! 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Jesaja 5:1-7    

Dinsdag: Jesaja 27:2-6 

Woensdag: Psalm 80     

 Donderdag: Psalm 118     

 Vrijdag: 1 Petrus 2:1-10   

Zaterdag: Lukas 23:33-43   

   

   

 

Om over na te denken: 

 

•  Wat betekent het voor jou dat 

God eindeloos geduld heeft? 

• Welke vruchten kan God bij jou 

ophalen? 

 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

•  Ben jij wel eens bang dat God 

jou niet meer wil vergeven? 

•  Wat betekent het voor jouw 

leven dat God vruchten wil zien? 

 

 

 

Bij deze preek heb ik ook een 

Podcast gemaakt. Zoeken op 

iTunes, Soundcloud of Spotify 

naar: Preekkast. 
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