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JEZUS MAAKT HET VERSCHIL... 

 

Huidvraat was niet alleen een besmettelijke huidziekte, maar bovenal een straf 

van God. Huidvraat werd dan ook niet maar als een ziekte gezien, maar als een 

teken dat je door God vervloek was. Wie huidvraat had mocht niet in de tempel 

komen en ook niet in ommuurde steden. Je mocht geen kontakt hebben met 

andere mensen. Wie huidvraat had leed een eenzaam bestaan. 

Je hoeft vandaag de dag geen huidziekte te hebben om als melaatse behandeld te 

worden. Er zijn mensen die in het verleden grote zonden hebben begaan, daar 

oprecht berouw over hebben, maar daar toch tot op de dag van vandaag met de 

nek op worden aangekeken. Daar kun je kapot aangaan. Je bent afgeschreven. Je 

voelt je een paria in de gemeente. 

Een man met huidvraat komt bij Jezus en zegt: “Als U het wilt kunt U mij rein 

maken.” Jezus reageert vol medelijden ook al weet Hij heel goed dat deze man een 

vervloekte was. Maar dat is voor Jezus geen reden om zich van hem af te keren. 

Waar wij zondaars veroordelen, laat Jezus zijn liefde en medelijden zien. Hij raakt 

de man met zijn hand aan. Daardoor werd Jezus zelf ook onrein. Jezus is solidair 

met hem, sterker nog: Hij neemt de onreinheid van de man over. Zo is Jezus. Vol 

medelijden en liefde strekt Hij zijn hand naar ons uit. 

Jezus zegt dat Hij de man rein wil maken. Het is zijn verlangen mensen te 

verlossen van het oordeel. Als de man rein is, mag hij weer in de tempel komen 

en deelnemen aan het godsdienstige leven. Zo maakt Jezus het verschil tussen 

leven en dood, tussen leven met en leven zonder God. De man mag ook weer met 

andere mensen omgaan. Hij is geen paria meer. De zonden zijn weg en daarmee 

krijgt hij een nieuw leven. 

Als de man genezen is, stuurt Jezus hem boos weg. Het staat er in vers 43 heel 

sterk: Jezus jaagt de man weg. Maar waarom? Eerst was Jezus vol medelijden 

(vers 41) en nu is Hij toornig. Wat gebeurt hier? De sleutel ligt in vers 45: de man 

gaat met mensen spreken terwijl dat niet mocht volgens de wet van Mozes. Hij 

moest zich eerst door de priester rein laten verklaren. Hij  negeerde de wet van 

Mozes. Dat maakt Jezus woedend. Hij is immers niet gekomen om de wet af te 

schaffen, maar om de wet te vervullen. Wie gereinigd is door Jezus kan Gods 

geboden niet aan de kant schuiven. Wie gered is door Jezus gaat God 

gehoorzamen. Niet om gered te worden, maar juist omdat hij gered is. Zo maakt 

Jezus het verschil. Geef je over aan Hem en je zult leven. Nu en tot in eeuwigheid.  

 

 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Leviticus 14:1-19   

Dinsdag: Leviticus 14:20-32   

Woensdag: Numeri 12:1-16 

Donderdag: 2 Koningen 5:1-16   

Vrijdag: 2 Koningen 5:20-27   

Zaterdag: Lukas 5:12-26  

 

   

 

 

Om over na te denken: 

 

• In hoeverre verwacht jij net als de 

man uit de tekst alles van Jezus? 

• In hoeverre durf je echt te gelo-

ven dat Jezus van je houdt? 
 

 

 

 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

• In hoeverre mijden wij mensen  

in de kerk die in het verleden 

flink de fout zijn ingegaan?  

• Wat betekent het voor je dat  

Jezus ook kan toornen?  
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