
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Maranathakerk 

Spakenburg-Zuid 

 

Zondag 24 januari 2021  

(08.45 uur) 

  

 

Lezen: 

 Jesaja 8:23b-9:6 

& 

Matteüs 4:12-17 

Tekst: Matteüs 4:16 

 

 

 

  
 

 

 

 
Ds. Gertjan van Harten 

(g.v.h@kpnmail.nl) 

 

ALS ALLES DUISTER IS… 

 

Na de gevangneming van Johannes de Doper gaat Jezus naar Kafarnaüm in 

Galilea. Deze stad lag in het oude stamgebied van Naftali. Hier was in 732 voor 

Christus de ballingschap begonnen toen de Assyriërs dit gebied veroverden. De 

ballingschap was een oordeel van de HEER. En daar waar God met zijn oordeel 

komt, treedt de duisternis in. Sindsdien leefden de Joden in Galilea “in de 

schaduw van de dood”. (vers 16) De bijbel laat zien dat God de duisternis niet 

bedoeld heeft. De duisternis is een gevolg van onze zonden, een konsekwentie 

van onze opstand tegen God. Het is dan ook de omgekeerde wereld om God in de 

beklaagdenbank te zetten voor alle ellende op aarde. God heeft alles goed 

geschapen. De duisternis komt door ons. 

Maar God neemt er geen genoegen mee dat wij als het ware het licht in de 

schepping hebben uitgedaan. God wil geen wereld waarin mensen vastlopen en 

sterven. Daarom stuurde Hij Jezus naar de aarde als het licht voor de wereld. En 

Jezus begint zijn werk uitgerekend in Galilea. Vrome Joden moesten niet veel van 

deze streek hebben omdat er veel heidenen woonden die een negatieve invloed 

hadden op Gods volk. Maar Jezus laat daar als eerste zijn licht schijnen. En niet in 

Jeruzalem waar de tempel stond. Het evangelie is niet alleen voor de kerk, maar 

voor de hele wereld.  

Jezus liet zijn licht schijnen. Hij was het licht voor de wereld. En zijn licht zal nooit 

meer doven. Want Jezus heeft met zijn verlossingswerk de loop van 

wereldgeschiedenis definitief veranderd. Met zijn opstanding uit de dood werd 

het koninkrijk van God op aarde gevestigd. Dit koninkrijk zal er pas na Jezus’ 

wederkomst van Jezus in al zijn heerlijkheid zijn. Maar tegelijk is het koninkrijk 

bezig om in het hier en nu door te breken. En niets en niemand kan het stoppen. 

Het licht zal nooit meer doven. Telkens als mensen geleid door de Geest leven 

vanuit Gods liefde zien we lichtpuntjes van het koninkrijk. 

Je zou zeggen dat de mensen blij waren met het licht dat Jezus laat schijnen. Toch 

verkiezen mensen de duisternis vaak boven het licht. Maar dat is minder vreemd 

dan het in eerste instantie lijkt. Want als het licht van Jezus schijnt wordt ons hart 

doorgelicht. Wat we verborgen willen houden voor een ander wordt dan 

openbaar. Onze schuld wordt duidelijk zichtbaar. Dat doet Jezus niet om ons aan 

de schandpaal te nagelen, maar om ons tot inkeer te brengen zodat wij eeuwig 

kunnen leven. Wandel daarom iedere dag weer in het licht van Jezus. Zonder dat 

licht verdwalen we en komen we om in de duisternis. Maar met zijn licht wijst 

Jezus ons de weg naar Gods koninkrijk. 

 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: 2 Koningen 15:27-31  

Dinsdag: Matteüs 14:1-12 

Woensdag: Johannes 1:1--18   

Donderdag: Johannes 3:14-21 

Vrijdag: Johannes 8:1-12 

Zaterdag:  1 Petrus 2:1-9   

 

 

   

Om over na te denken: 

 

• Wat merk je van de duisternis in  

je eigen leven?  

• Wat doe je met het licht dat Jezus 

in je leven laat schijnen? 

 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

• Hoe kijk je naar het Coronavirus: 

denk je dat het virus een straf is 

van God? Of kijk je er anders 

tegenaan? 

• Kun je lichtpuntjes van Gods 

koninkrijk aanwijzen? 

 

 

Bij deze preek heb ik ook een 

podcast gemaakt. Zoeken op 

iTunes, Soundcloud of Spotify 

naar: Preekkast. 

                    

                                 

                      


