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LANG LEVE DE LIEFDE! 

 

Paulus roept op ons in de tekst op om de weg van de liefde te gaan. Nu bestaat – 

zeker in de kerk – het gevaar dat daarom alles met de mantel der liefde bedekt 

wordt. “Het is wel erg wat je is aangedaan, maar we moeten elkaar liefhebben. Je 

moet zelfs je vijanden liefhebben.” Alsof je als mens niet boos mag zijn. Dat heeft 

echter niets met liefde te maken, maar dat is liefdeloos. Ga de weg van de liefde 

is wat anders dan alles met de mantel der liefde bedekken. 

 

Het gaat om de vraag hoe je met je boosheid omgaat. Boosheid kan je van 

binnenuit opvreten en als een donkere wolk boven je leven hangen. Het 

beïnvloedt je denken en het maakt geen beter mens van je. En dat is precies wat 

de duivel wil. Vandaar dat Paulus in Efeze 4:27 zegt dat je de duivel geen kans 

moet geven. Als je in boosheid leeft, heeft de duivel zijn zin. Dan doe je niet 

waarvoor je geschapen bent: leven in liefde. Daarom is het zo belangrijk dat wij 

onze gevoelens van boosheid in Gods hand leggen. Dat we God bidden om niet 

verbitterd te raken, maar om de ander te blijven zien als een beelddrager van 

God. Dan kun je in liefde leven. “zoals Christus deed” zegt vers 2, die “zich voor 

ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God.” Het lijden van Jezus 

was voor God dus een geurige gave, een welriekend offer.  Niet omdat God Jezus 

zo graag zag lijden, maar omdat het lijden van Jezus de ultieme daad van liefde 

was. Jezus gaf zijn leven om ons van het eeuwig oordeel te redden. 

 

En wij worden opgeroepen die weg van liefde te gaan en Jezus te volgen als 

voorbeeld. Dat betekent dat we ons op Hem moeten richten. Zijn evangelie 

moeten lezen en het overdenken. Het in ons hart laten doordringen en ernaar 

gaan leven. Dat hoeven we gelukkig niet uit eigen kracht te doen. De Heilige Geest 

wil ons daarbij helpen. Hij is het stempel waarmee wij zijn gemerkt (vers 30). De 

Geest woont en werkt in ons en Hem mogen wij om kracht vragen. Zo is het 

evangelie niet maar iets van vroeger: 2000 jaar geleden stierf Jezus voor ons. Of 

voor de toekomst: straks mogen we naar de nieuwe aarde. Het bepaalt hoe we 

vandaag in het leven staan. We zijn geroepen in het hier en nu de weg van de 

liefde gaan.  Om God op die manier te gehoorzamen. 

 

Liefde is belangrijk voor een mens. “All you need is love!” God geeft het ons in en 

dankzij Jezus Christus. Laat het in je leven zien. Lang leve de liefde! 

 

 

 

 

        Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Romeinen 12:9-21 

Dinsdag: 1 Korinte 13:1-13   

Woensdag: Galaten 5:13-26   

 Donderdag: Matteüs 5:38-48 

 Vrijdag: 1 Johannes 3:11-24  

Zaterdag: 3 Johannes   

 

   

    Vragen om over door te praten:  

 

• We worden opgeroepen de weg 

van de liefde de gaan. Doe je dat 

ook? Kun je dat terugzien in je 

leven van alledag? 

• In hoeverre denk je dat God jouw 

leven als een geurige offergave 

ziet? 

• Wat betekent het voor jou dat 

Jezus ons als voorbeeld wordt 

gesteld? 

• In hoeverre is Jezus ook echt een 

voorbeeld voor jou? 

• Hoe kun je Jezus navolgen? 

• Hoe ga je om met gevoelens van 

boosheid en liefdeloosheid? 

• Merk je dat de Geest je helpt om 

uit liefde te leven? 

 

 

Bij deze preek heb ik ook een 

Podcast gemaakt. Zoeken op 

iTunes, Soundcloud of Spotify 

naar: Preekkast. 
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