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SAMEN OP WEG NAAR ONZE REDDING… 

 

“U heb toch ondervonden hoe goed de Heer is?” schrijft Petrus (1 Petrus 2:3). 

Kun je dat Petrus nazeggen? Dat je ervaren hebt dat het goed is om Jezus Christus 

te volgen? Dat je gemerkt hebt dat het rust en vrede in je leven geeft? Of kun je 

dat niet zeggen? En is geloven iets waar je wel verstandelijk over kunt praten, 

maar raakt het je niet persoonlijk? Petrus laat zien dat het geloof helemaal met je 

leven verbonden is: je hebt het toch ervaren?! Terugdenken aan die ervaringen 

van Gods nabijheid kan je helpen om in het heden op God te vertrouwen. 

 

Nu zijn er mensen die God helemaal nooit ervaren hebben. En dat heel moeilijk 

vinden. “U heb toch ondervonden hoe goed de Heer is?” “Was het maar, denken 

ze dan!” Toch is dit gevoel van gemis iets waar je je aan mag vastgrijpen. Het is 

een teken dat de Geest in je aan het werk is. Anders zou het je echt om het even 

zijn of je wel of niet iets ervaart van God. 

 

“Verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord.” (1 

Petrus 2:2) Dan denken wij als vanzelf aan de bijbel: het woord van God. Daar 

verlangen gelovigen naar. Maar wat als je geen lezer bent? Als je het moeilijk 

vindt om je te concentreren tijdens het lezen? Is je geloof dan niet goed genoeg? 

Het is goed om je te realiseren dat wij geen boekgeloof hebben. Het gaat er niet 

om dat wij continue in de bijbel lezen, maar het gaat erom dat wij verbonden zijn 

met Jezus Christus. Hij is het levende Woord. Verlangen naar de zuivere melk van 

het woord is verlangen naar Christus. Dankzij Hem worden wij gered en mogen 

wij straks voor eeuwig leven op de nieuwe aarde. 

 

“Ontdoe je dus van alles wat slecht is.” Petrus noemt vervolgens vier zonden: 

bedrog, huichelarij, afgunst en kwaadsprekerij. Hij noemt bewust deze zonden, 

want dit zijn zonden die de eenheid van de gemeente in gevaar brengen. Ze 

werken als gif. De onderlinge liefde verdwijnt erdoor. Daarom moeten wij hier 

tegen vechten. Het past niet bij een leven met Christus.  

 

Verlangend naar Christus en vechtend tegen de zonde, mogen wij groeien in het 

geloof. Het kan heel motiverend zijn om het naar elkaar toe ook te benoemen als 

we in de ander iets van God terugzien. Zo bouwen wijk elkaar en de gemeente op. 

Bouw je mee? Iedere steen is er één! 

 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Psalm 42 

Dinsdag: 1 Petrus 1:1-21 

Woensdag: 1 Petrus 2:1-10   

 Donderdag: Psalm 34  

Vrijdag: Johannes 1:1-18    

Zaterdag: Kolossenzen 1:1-23   

 

   

 

Om over na te denken: 

 

• “U hebt toch ondervonden hoe 

goed de Heer is?” In hoeverre 

heb jij dat ondervonden? 

• Ben je het afgelopen jaar in je 

geloof gegroeid of niet? En hoe 

meet je dat? 

 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

• Hoe doe je dat: je ontdoen van 

alles wat slecht is? 

• Kun je ook voorbeelden geven 

van onzuivere melk? 

 

 

Bij deze preek heb ik ook een 

podcast gemaakt. Zoeken op iTunes, 

Soundcloud of Spotify naar: 

Preekkast. 

                         

                                     

                                        

                                       


