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LUISTER NAAR DIE PRACHTIGE TOEKOMSTMUZIEK  

 

Jeremia profeteert tegen het zogenaamde Tienstammenrijk (Israël). In 

tegenstelling tot het Tweestammenrijk (Juda) had Israël op dat moment geen 

koning meer. Israël was honderd jaar eerder door de Assyriërs veroverd en veel 

Israëlieten waren in ballingschap gevoerd. De Israëlieten hadden voor de HEER 

moeten leven de wereld tot zegen moeten zijn. Maar ze hadden hopeloos gefaald. 

Wat moest er van Gods plan terechtkomen? Een herkenbare gedachte. De wereld 

staat in brand en de kerk is geroepen een lichtend licht te zijn. Maar de kerken 

lopen massaal leeg. En ook in de kerk maken we ons soms drukker om onze 

portemonnee dan om het bestrijden van onrecht. Wat moet er van de wereld 

terechtkomen? Het staat er hopeloos voor. 

Maar God gaat alles goed maken, zegt Jeremia. De profetieën uit het Oude 

Testament worden vaak in etappes vervuld. De eerste vervulling is als er een 

einde komt aan de ballingschap. “Ik zal jullie naar Sion brengen” (vers 14). De 

Israëlieten keerden terug uit de ballingschap. De tweede vervulling is bij de 

komst van Jezus. “Ik geef jullie herders naar mijn hart” (vers 15). Dat is vervuld 

met de komst van de goede Herder, Jezus Christus. De profetie wordt definitief 

vervulde bij de wederkomst. Dan daalt het nieuwe Jeruzalem neer vanuit de 

hemel. Dan zal niemand meer aan de ark – het symbool van Gods aanwezigheid – 

denken, want God zelf zal bij ons wonen. Dan zal het leven volmaakt zijn. Zonder 

pijn en verdriet. De hemel komt op aarde. 

En daar zal de HEER zelf voor zorgen. Hij maakt een einde aan de ballingschap. 

De HEER had genoeg redenen om Israël van de aardbodem weg te vagen. Maar 

dan zou Jezus niet geboren kunnen worden. Dan zou de duivel gewonnen hebben 

en God gefaald. Dat wilde God koste wat het kost voorkomen. Daarom stuurde Hij 

Jezus naar de wereld. Met Jezus heeft God beslissend ingegrepen in de 

wereldgeschiedenis. Jezus versloeg de duivel. Het loopt allemaal uit op de komst 

van Gods koninkrijk. De hemel  komt op aarde. 

Als burgers van Gods koninkrijk dragen wij een grote verantwoordelijkheid. Wij 

zijn geroepen te leven als burgers van Gods rijk. Zuinig zijn op de schepping, je 

inzetten voor sociale gerechtigheid, je verzetten tegen racisme: het zijn geen 

linkse hobby’s. Het past bij Gods koninkrijk van recht en gerechtigheid. Het is 

daarom zo belangrijk dat wij ons daarvoor inzetten. Dat zit niet in ons. Daarom 

moeten wij ons net als de Israëlieten bekeren (vers 14) en bidden of de Geest 

ons steeds weer vernieuwen wil. Luister naar die prachtige toekomstmuziek van 

Jeremia. En laat het je motiveren om te leven voor de komst van Gods koninkrijk.  

 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag:  2 Koningen 17:1-6 

Dinsdag: 2 Koningen 17:7-23   

Woensdag: Ezra 1:1-11 

 Donderdag: Jesaja 25:1-12  

 Vrijdag: Johannes 10:1-18   

Zaterdag: Openbaring 21:1-27  

   

   

Om over na te denken: 

 

• Israël wordt opgeroepen zich te 

bekeren. Op welke onderdelen 

moet jij je bekeren? 

• Kun je voorbeelden in je leven 

aanwijzen waaruit blijkt dat je 

leeft als een burger van Gods 

koninkrijk? 

 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

• Hoe kunnen wij als Maranatha-

kerk in ons eigen dorp een 

lichtend licht zijn? En wat is 

jouw rol daarin? 

• Welke rol speelt de komst van 

Gods koninkrijk in je leven? 

 

 

 

Bij deze preek heb ik ook een 

Podcast gemaakt. Zoeken op 

iTunes, Soundcloud of Spotify 

naar: Preekkast. 
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