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HIJ KOMT, HIJ KOMT… 

 

Nog vijf  5 dagen. Dan is het weer Sinterklaas. Het was nog even spannend of het 

Sinterklaasfeest dit jaar wel door kon gaan. Op het Jeugdjournaal konden we zien 

dat er onduidelijkheid was over de vaarroute van de stoomboot. En heel veel 

bruggen waren dicht zodat de boot er niet langs kon varen. Zo is het ieder jaar 

weer spannend of de Sint op tijd komt. Vandaag begint de Adventstijd. We leven 

toe naar de komst van Christus. Maar in tegenstelling tot de komst van 

Sinterklaas is zijn komst niet onzeker. Want Hij komt, Hij komt! 

David heeft het zwaar. Hij voelt zich arm en zwak (vers 6). De HEER had hem als 

koning aangewezen en beloofd voor hem te zorgen. Maar mensen staan David 

naar het leven (vers 3). Wat komt er nu van Gods belofte terecht? Dat geldt ook 

voor ons. God belooft ons vrede, maar wat kunnen we ons onrustig voelen. Hij 

belooft goed voor ons te zorgen, maar je krijgt tegenslag na tegenslag te 

verwerken. David roept de HEER om hulp, wetende dat alleen Hij kan bevrijden. 

Advent is een tijd waarin we uitkijken naar de komst van Jezus, de bevrijder. De 

bevrijder van de zonden. Jezus redt ons van de duivel die uit is op onze 

ondergang. De duivel vindt daarbij steeds weer aanknopingspunten in ons hart. 

Alleen Jezus kan ons hiervan redden. Wij zijn arm en zwak. (vers 6)  

David bidt of de HEER met spoed wil komen (vers 6). In Jezus is de HEER 

gekomen om te redden. Toch is er nog veel kwaad in de wereld. Dat komt omdat 

de komst van Jezus niet het einde was van Gods reddingsplan. We moeten 

wachten op de wederkomst van Jezus. En het is belangrijk om met David te 

bidden of de HEER snel wil komen en alles nieuw wil maken. 

Daaraan denken wij ook bij de viering van het avondmaal. We denken niet alleen 

aan de vergeving van onze zonden, maar ook aan Jezus’ belofte dat Hij komen zal. 

“Ik verzeker jullie: Ik zal niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, tot de 

dag dat Ik er opnieuw van zal drinken in het Koninkrijk van God.” (Mar.14:25) 

We vergeten dat zo makkelijk omdat we helemaal op kunnen gaan in alles wat 

het leven te bieden heeft. We moeten echter niet vergeten dat het doel van het 

leven leven in de eeuwige volmaaktheid is. Aan het avondmaal krijgen we alvast 

een voorproefje. Zo voedt de HEER ons verlangen naar de wederkomst. Vol 

verwachting klopt ons hart. Omdat we via Jezus in Gods Vaderhart hebben 

gekeken. En hebben gezien dat God een God vol liefde en genade is. De God die in 

Jezus kwam om ook mijn schuld weg te dragen. De God die komt om alles nieuw 

te maken. In dat geloof vieren we advent en avondmaal. 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Psalm 40 

Dinsdag: Jesaja 53:1-12    

Woensdag: Matteüs 1:18-25    

Donderdag: Markus 14:17-25        

Vrijdag: 1 Petrus 5:1-14       

Zaterdag: Openbaring  

   

   

Om over na te denken: 

 

• In hoeverre denk je bij de avond-

maal aan de wederkomst van 

Jezus? Is het voor jou ook echt 

een voorproefje? 

• In hoeverre zoek je net als David 

je hulp bij de HEER? En hoe doe 

je dat? 

 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

• Hoe belangrijk is de Advents-

periode voor jou?  

• Hoe belangrijk is het avondmaal 

voor je geloofsleven? 

 

 

Bij deze preek heb ik ook een 

Podcast gemaakt. Zoeken op 

iTunes, Soundcloud of Spotify 

naar: Preekkast. 
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