Maranathakerk
Spakenburg-Zuid

Zondag 27 december 2015
(08.45 uur / 10.30 uur)

Lezen: Matteiis 1:1-17
Tekst: Matteiis 1:1

Jezus wil als licht van de wereld

ook in jouw leven schijnen

en de duisternis laten verdwijnen
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JEZUS CHRISTUS: NAAM BOVEN ALLE NAAM!

Op het eerste gezicht is het maar een saai bijbelgedeelte: het geslachtsregister
van Jezus Christus. Toch is het goed om er bij stil te staan. De lijst toont namelijk
aan dat Jezus de langverwachte Zoon van David is. Johannes noemt hem in zijn
evangelie "het licht" dat naar de wereld is gekomen om de duisternis van de
(gevolgen van de) zonden te verjagen.

Die duisternis vind je ook terug in het geslachtsregister van Jezus. Dit register
bevat namelijk inktzwarte bladzijden. Matteiis is daar eerlijk over als hij
refereert aan de onverkwikkelijke geschiedenis van Juda en Tamar (vs.3) of aan
de grote zonde van David met Bathseba (vs.6b). Ook wordt er gesproken over
de ballingschap (vs.11). In die tijd werd het huis van David als straf op de zonde
omvergeworpen. Daarnaast werd een deel van het volk in ballingschap gevoerd.
Het was donker geworden in Israél: de Romeinen waren de baas en veel Joden
leefden buiten het beloofde land.

En in die duisternis kwam Jezus als licht de wereld binnen: om voor verlossing
te zorgen. Niet alleen voor Israél, maar voor de hele wereld. En als licht van de
wereld wil Jezus ook in de duisternis van ons leven schijnen. Want wat kan het
soms donker zijn in ons leven. Als je bijvoorbeeld lijdt aan ziekte. Of wanneer je
het gevoel hebt dat je leven mislukt is of dat je waardeloos bent. Je kunt ook
vastzitten aan een verslaving. Wat kan er dan een schaduw over je leven liggen.
Maar God wil het niet donker Iaten in je leven. Hij laat in Christus het licht van
zijn liefde en genade schijnen. Jezus wil je bij de hand nemen en je verder leiden.
Wanneer je leeft in Jezus' licht zie je waar je loopt en waar je levensweg naar
toegaat: naar het eeuwige leven in Gods Koninkrijk. Dat maakt je leven zinvol en
het geeft troost en bemoediging wanneer het je nu bij de handen afbreekt.
Matteiis laat zien dat Jezus de beloofde Zoon van David is. Hij is de allerhoogste
Koning. Wij mogen door het geloof in Jezus zijn onderdanen zijn. Maar is Jezus
ook daadwerkelijk de Koning van je leven? En is dat ook terug te zien? Het is
heel goed om daar van tijd tot tijd over na te denken.

Jezus kwam naar de aarde om ons tot Gods geliefde kinderen te maken. Wij
mogen nu samen wandelen in het licht.

ﬁeesrooster komende week: \

Maandag: Psalm 132
Dinsdag: Lukas 3:23-38
Woensdag: Johannes 1:1-18
Donderdag:Johannes 7:37-44
Vrijdag: Romeinen 1:1-7

k Zaterdag: 2 Timotels 2:1—13/

/ Om over na te denken: \

e In hoeverre merk je dat Jezus
ook in jouw leven zijn licht wil
laten schijnen?

e I[s Jezus daadwerkelijk Koning
van jouw leven?

\_ J

/Punten voor geloofsgesprek: \

e Wat betekent het voor ons dat
Jezus de allerhoogste Koning is?

e Hoe kunnen wij als gemeente
samen met elkaar leven in het

licht van Jezus Christus?
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