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GOEIE GENADE… WAT MOET IK NU? 

 

Je bent jarig en je geeft een feest. Een rijke vriend van je heeft een prachtig kado 

voor je gekocht: een nieuwe auto. Dat is best ongemakkelijk. Want over twee 

maanden is je vriend jarig en wat moet je hem dan geven? Zo’n duur kado kun je 

echt niet betalen. Is het zo ook niet met Gods genade? Tijdens het avondmaal 

vieren we dat God ons alles geeft in Jezus Christus. Maar wat kunnen wij Hem 

teruggeven? 

De dichter van Psalm 116 stelt dezelfde vraag: “Hoe kan ik de HEER vergoeden 

wat Hij voor mij heeft gedaan?” (vers 12). Hij was in doodsgevaar en werd door 

de HEER gered. Maar hoe kan hij ooit de HEER vergoeden voor wat Hij de dichter 

gegeven heeft? Het is een retorische vraag. En het antwoord luidt: niets! We 

kunnen Gods genade alleen ontvangen. “Ik zal de beker van de bevrijding heffen” 

(vers 13) – letterlijk: aanpakken. Leven van genade betekent erkennen dat we 

niets kunnen bijdragen aan onze redding. Wij leven van de geef. 

Toch blijft het niet bij ontvangen alleen. De psalmdichter zegt ook: ““U wil ik een 

dankoffer brengen.” (vers 17) De dichter wil zijn leven aan God geven. Niet om 

Gods liefde te verdienen. Ook niet als een soort tegenprestatie. Maar als antwoord 

op Gods liefde. Uit dankbaarheid! Geloven is dan ook niet alleen: mijn zonden zijn 

vergeven. Het is ook: als antwoord daarop mijn leven wijden aan God. 

Zo is het avondmaal niet alleen een viering van vergeving van zonden, maar ook 

een daad van overgave. Als we aan de tafel komen, zeggen we: “HEER, ik heb uw 

liefde gezien in Jezus. En dat raakt mij. Daarom geef ik mijzelf aan U.” Dat betekent 

heel concreet God gehoorzamen en Hem ons doen en laten bepalen.  

Als we avondmaal vieren, belijden we: wij leven van de geef. En dat verandert ons 

leven. Als het gaat om hoe we omgaan met andere mensen, met geld en met tijd. 

Wij geven ons helemaal aan de HEER. Niet als tegenprestatie, maar omdat we 

geraakt zijn door Gods liefde. Vier het avondmaal. Leef van de geef. En geef jezelf. 

 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Micha 6:1-8 

Dinsdag: Psalm 103 

Woensdag: Lukas 17:11-19     

Donderdag: Romeinen 12:1-21          

Vrijdag: Deuteronomium 6:4-9          

Zaterdag: Matteüs 26:20-30 

   

   

Om over na te denken: 

 

• Wat betekent het voor jou dat je 

leeft van de geef? 

• In hoeverre geef jij jezelf echt aan 

de HEER? En is het in je leven 

terug te zien dat je je leven aan 

Hem wijdt? 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

• Welke rol speelt het avondmaal 

in jouw geloofsleven?  

• In hoeverre ben je geraakt door 

wat Jezus Christus voor ons heeft 

gedaan? 

 

 

Bij deze preek heb ik ook een 

Podcast gemaakt. Zoeken op 

iTunes, Soundcloud of Spotify 

naar: Preekkast. 
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