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Lezen: Hebreeén 10:32-11:1
Tekst: Hebreeén 10:32-11:1

Geloven is geen sprong in het duister,

maar een sprong naar Gods Vaderhart!

Ds. Gertjan van Harten

(g.v.h@kpnmail.nl)

IS ER MEER?

“Bestaat God eigenlijk wel? Dat is een vraag die ook mensen binnen de kerk bezig
kan houden. Want hoe kun je in God geloven terwijl je Hem niet eens kunt zien?
Bovendien ervaar je God ook niet altijd. Dan kan zomaar de vraag bovenkomen
of God wel bestaat. Houden we elkaar in de kerk niet gewoon voor de gek?

We moeten hier niet van schrikken. We leven in een cultuur waarin als vanzelf
vraagtekens worden gezet bij het bestaan van God. Geloven in God is een optie,
maar niet vanzelfsprekend. Dat is de heersende opinie en dat heeft ook invloed
op ons denken. Ik hoor vaak mensen zeggen dat geloven voor hen vanzelf-
sprekend was. Bijna iedereen in Spakenburg gelooft immers. Maar toen ze buiten
dorp kwamen, merkten ze dat geloven allesbehalve vanzelfsprekend is. En dat
bracht ze aan het twijfelen: bestaat God wel? Wat zou je dan graag onweerlegbare
bewijzen hebben. Dat je onomstotelijk kon bewijzen dat God weldegelijk bestaat.
Maar die bewijzen zijn er niet!

Het kenmerkende geloof is en blijft dan ook vertrouwen. Vertrouwen zonder dat
je bewijzen hebt. Er op vertrouwen dat God voor je zorgt. De lezers van de
Hebreeénbrief worden daar aan herinnerd. Ze hadden het zwaar, ze werden
tegengewerkt omdat ze in God geloofden. En daardoor gingen ze twijfelen of God
wel echt voor hen zorgde. Dat kan bij ons ook gebeuren. Dat we zulke erge dingen
meemaken dat we niet kunnen geloven. Het tekstgedeelte roept ons op om toch
te vertrouwen. En dat lijkt misschien een sprong in het duister, maar het is een
sprong naar Gods Vaderhart.

Want God is bewogen met ons en Hij geeft om ons. Dat zie je niet altijd direct even
duidelijk terug in je leven. Daarom moeten we naar Jezus Christus kijken. Hij, de
Zoon van God, werd mens als wij. Hij legde zijn leven af en overwon de dood om
ons het eeuwige leven te geven.

En zo worden wij uitgenodigd om ons in vertrouwen over te geven aan de
levende God. We hebben geen bewijzen van zijn bestaan, maar God wil ook niet
dat je in Hem gelooft omdat je er niet onderuit kan, Hij wil een levende band met
je! Hij belooft je rust en vrede te geven. Met die belofte moet je het doen. Of beter
gezegd: met die belofte mag je het doen. Geloof het maar en je zult het zien!

ﬁeesrooster komende week: \

Maandag: Psalm 84

Dinsdag: Johannes 20:24-31
Woensdag: Hebreeén 11:1-12
Donderdag: Hebreeén 11:13-31
Vrijdag: 1 Petrus 1:1-12

k Zaterdag: 1 Johannes 1:1-1y

/ Om over na te denken: \

e Inhoeverre beinvloedt je om-
geving wat je wel of niet gelooft?

o "Wie gelooft zal zien.” Wat vind je
van deze stelling?

/ Vragen voor geloofsgesprekx

¢ Kun je onder woorden brengen
waarom je wel of niet gelooft in
God?

e Er wordt wel eens gezegd dat je
Je verstand op nul moet zetten

om te kunnen geloven. Wat vind

K je daarvan? /
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