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DE VRUCHT VAN DE GEEST 

 

In Galaten 5 worden vlees en Geest tegenover elkaar geplaatst. Als je je door je 

vlees – door je zondige hart – laat leiden dan gaat het fout. Dan krijg je onder meer 

zedeloosheid en geruzie. (vers 19-21) Maar als je je laat leiden door de Geest dan 

ziet je leven er heel anders uit. “Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en 

vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en 

zelfbeheersing.” Let wel: het gaat om de vrucht van de Geest, niet om afzonderlijke 

vruchten. Het hoort allemaal bij elkaar. De vrucht van de Geest kan samengevat 

worden met het woord liefde. Liefde is de vervulling van Gods wet. Wie in en uit 

liefde leeft leeft in overeenstemming met Gods bedoeling. 

Wat als  je de vrucht onvoldoende terugziet in je leven? Moet je er dan nog meer 

je best voor doen? Een appelboom hoeft niet zijn best te doen om appels te laten 

groeien. Een appelboom moet goed geworteld zijn. De vrucht is geen gevolg van 

inspanning, maar van verbinding! Zo is het ook met de vrucht van de Geest. Daar 

moet je niet zelf je best voor doen, je moet geworteld zijn in Christus. Hij geeft de 

voeding, Hij zorgt voor de groei. Zorg daarom dat je verbonden bent aan Christus. 

En dat is precies wat de Heilige Geest doet: ons geloof geven om ons aan Christus 

te verbinden. Daarvoor is Hij met kracht uitgestort.  

De vrucht van de Geest is niet alleen een gave, het is ook een opgave. We moeten 

ons leiden door de Geest. (vers 16) Dat doe je door in Jezus te geloven en te 

vertrouwen op zijn beloften. Door Hem de Heer van je leven te laten zijn. Dan ga 

je aardse natuur aan het kruis slaan (vers 24). En dan hoef je niet te wanhopen 

als je tegen je tekortkomingen aanloopt. Want dankzij Christus kan niets en 

niemand ons scheiden van Gods liefde. Tegelijk mag je je ook niet verschuilen 

achter je karakter. “Ik ben nu eenmaal ongeduldig.” De Geest is uitgestort en daar 

mag je veel van verwachten! Daarom de uitdaging voor de komende week. Ga de 

eigenschappen van de vrucht na en kijk naar je leven. Waar zie je 

groeimogelijkheden? Wat moet er bij je veranderen? En wil je dat ook? Leven als 

christen vraagt om keuzes. Wie zich laat leiden door zijn aardse begeerten heeft 

geen deel aan het koninkrijk van God. (vers 21b). Ga daarom het gevecht tegen 

je zonden aan. Maar nooit los van Jezus Christus! Anders wordt het wettisch of 

moralistisch. Maar gevoed door de liefde van Christus mag je bidden om de 

doorwerking van de Geest. En veel verwachten. Laat je verrassen. 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Joël 3:1-5  

Dinsdag: 1 Korinte 12:1-11   

Woensdag: 1 Johannes 3:11-24       

Donderdag: Johannes 15:1-17        

Vrijdag: Kolossenzen 3:5-15           

Zaterdag: Efeze 2:1-10  

   

   

Om over na te denken: 

 

• Hoe staat het met de vrucht van 

de Geest in jouw leven? 

• Wil je je aardse natuur aan het 

kruis slaan (vers 24) en wat 

betekent dat concreet? 

 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

• Waaraan merk je dat de Geest 

ook in jouw leven aan het werk 

is? 

• Wat verwacht je van het werk 

van de Geest in je leven? 

 

 

 

Bij deze preek heb ik ook een 

Podcast gemaakt. Zoeken op 

iTunes, Soundcloud of Spotify 

naar: Preekkast. 
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