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Hoe zwakker ik me weet,

hoe meer ik schuil ik bij God.

En dat maakt me des te sterker!

Ds. Gertjan van Harten
(g.v.h@kpnmail.nl)

ONDER GODS PARAPLU...

“Ik ben tegen alles bestand door Hem die mij kracht geeft.” Een mooie tekst. Zeker
in deze tijd van coronacrisis. Een tekst waar vertrouwen uit spreekt. Wat er ook
gebeurt, ik kan het hebben.

Kan ik dit Paulus nazeggen? Ik vind dat lastig. Heel de coronacrisis bijvoorbeeld
maakt me best onrustig. Ik zou het graag zeggen: “Ik geloof in Jezus Christus en
daarom ben ik tegen alles bestand.” En voor de duidelijkheid: Ik geloof in Jezus
Christus. En ik vertrouw erop dat God alles in de hand heeft en voor me zorgt.
Maar ik vind het lastig om te zeggen dat ik daarom alles aan kan. Daarvoor heb ik
best nog wel veel vragen. Hoe komt dat? Vertrouw ik God dan toch te weinig?

Bij het nadenken hierover is het goed om je te realiseren dat Paulus niet iemand
was die alles stoicijns over zich heen liet komen onder het mom van: “ik ben
christen dus het raakt me niet.” Toen Paulus deze brief schreef zat hij in de
gevangenis. Terwijl hij dolgraag het evangelie wilde verkondigen, zat hij in
quarantaine. Reken maar dat dit moeilijk was voor hem. Het is echt niet uit eigen
kracht dat Paulus zegt dat hij alles aan kan. Hij zegt heel nadrukkelijk: “Ik ben
tegen alles bestand door Hem die mij kracht geeft.” God geeft Hem kracht. Jezus
Christus houdt hem op de been.

En zo brengt de tekst tot bezinning. Als je merkt dat je het moeilijk vindt om het
Paulus na te zeggen, hoe komt dat dan? In hoeverre leg ik mijn leven echt in de
handen van Jezus Christus? Deze tijd van coronacrisis helpt me om me daarop te
bezinnen. Het leert me dat ik echt volledig athankelijk ben van God. En ik mag
leren om daar de zegen van in te zien. Want God heeft het goede met ons voor.
Dat is een geloofsuitspraak. Dat kun je alleen zeggen als je Gods liefde kent. Als je
ziet welke zegen Hij ons in Christus geeft. Daarom is het zo belangrijk dat we ons
helemaal toevertrouwen aan Jezus Christus. Dat we ons leven in zijn handen
leggen. We moeten Christus steeds groter laten worden in ons leven. Ons ego
steeds kleiner laten maken en Christus steeds meer laten schitteren.

“Ik ben tegen alles bestand door Hem die mij kracht geeft.” Paulus schuilt onder
Gods paraplu. Hij vertrouwt zich toe aan Jezus Christus. Dat geeft hem rust en
vrede. Dat geeft ook ons kracht om met moeiten om te gaan.

Geefje zo over aan Gods liefde. Schuil onder Gods paraplu. En dan kun je - metal
je zorgen en vragen - het Paulus leren nazeggen: “Ik ben tegen alles bestand”.
Niet uit mezelf, maar door Hem die mij kracht geeft!”

ﬁeesrooster komende week: \

Maandag: Psalm 18

Dinsdag: Psalm 131

Woensdag: Handelingen 28:11-16
Donderdag: 2 Korinte 12:1-13
Vrijdag: Filippenzen 1:12-26

k Zaterdag: Romeinen 8:31-39/

/ Om over na te denken: \

e Wat doet deze corona-tijd met je
geloof in en vertrouwen op God?

e Kun je voorbeelden geven dat je
Gods kracht in je leven hebt
ervaren?

o /

/ Punten voor geloofsgesprek:\

e Watvoor gevoelens roept de
tekst bij jou op?

e Inhoeverre wil je Jezus Christus
steeds groter later worden in je

k leven? En hoe doe je dat? /




