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Wat wij aards noemen
is volop geestelijk!

En wat wij geestelijk noemen
volop aards!

Ds. Gertjan van Harten
(g.v.h@kpnmail.nl)

WIJ KUNNEN ONS GELUK NIET OP!

Kun je een olifant in een luciferdoosje proppen? Nee, natuurlijk niet! Daar is de
olifant veel te groot voor. Zo past God niet in de tempel. Daar is God veel te groot
voor. Toch zegt de bijbel dat God in de tijd van het Oude Testament in de tempel
woonde. Zo was de tempel een symbolische plek waarvan God zei: “Hier ben Ik
aanwezig, hier is een stukje paradijs op aarde.”

Wat kunnen wij mensen verlangen naar dat paradijs. Ons leven is immers vaak
allesbehalve een paradijs. Er kunnen zulke heftige dingen in je leven spelen of
gespeeld hebben, dat je snakt naar rust en vrede. En dan zegt de tekst dat wij bij
God in de voorhoven mogen wonen! Wij mogen kind aan huis zijn bij God. Soms
denken we wel eens dat God een God op afstand is: wij leven op aarde en God
ver weg in de hemel. Maar God woont op aarde en wij mogen bij Hem wonen.. In
het Oude Testament stond de tempel daar symbool voor.

En daarmee verwijst de tempel naar Jezus. Want in Jezus kwam God echt op
aarde. Niet symbolisch, maar als een mens van vlees en bloed. Hij werd in Jezus
aan ons mensen gelijk. Jezus is de Immanuel: God bij ons. Dankzij Jezus mogen
wij kind aan huis zijn bij God en - aldus vers 5 - “genieten van het goede van
Gods huis”.

Waar moet je dan aan denken? De psalm spreekt over vergeving (vs. 4) en over
voedsel (vs.12). Dus over wat wij geestelijke en aardse dingen noemen. Het is
echter de vraag of dat onderscheid wel goed is. Het gevaar is immers heel groot
dat het twee aparte werelden worden: het geestelijke en het aardse leven.
Geloven doe je dan op zondag en gewoon leven in de rest van de week. Maar
leven met God doe je alle dagen van de week. Dat is wat God je geven wil: een
leven met Hem!

Wij kunnen ons geluk niet op. Wij mogen bij God wonen, kind aan huis zijn bij
Hem. Het wordt ons als het ware in de schoot geworpen en wij hoeven het
alleen maar aan te pakken. Wij hoeven het niet zelf te verdienen. Het avondmaal
is daar een mooie illustratie bij. We ontvangen brood en wijn uit Gods hand. We
eten brood en drinken wijn. Op die manier wil God ons geloof versterken en
nieuwe kracht geven om met Hem te leven. Dat is het grootste geluk dat er is.
Meer dan een lot uit de loterij: het is de liefde van God!

ﬁeesrooster komende week: \

Maandag: 1 Samuél 16:1-13
Dinsdag: Psalm 23

Woensdag: Psalm 84

Donderdag: Kolossenzen 3:12-17
Vrijdag: Hebreeén 9:15-28

k Zaterdag: Openbaring 21:1-8J
/ Om over na te denken: \

o Durfjij te geloven dat God ook
jou heet uitverkoren?

e Hoe gelukkig ben jij met het feit
dat je bij God mag wonen?

/Punten voor geloofsgesprek\

e Wij maken nog wel eens onder-

scheid tussen aards en geestelijk
leven. Herken je het gevaar dat
dit twee aparte werelden worden
waarin wij leven?

e In hoeverre wordt je geloof ver-

sterkt door de viering van het
\avondmaal? /




