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ZORG DAT JE GOED VOOR DE DAG KOMT  

 

De ziekenhuizen kunnen de zorg nauwelijks aan. De Covid-besmettingen lopen 

ongekend hoog op en de ziekenhuizen stromen vol. Het is vijf voor twaalf. Om 

misschien moet je wel zeggen: twee voor twaalf. Er  moet echt iets gebeuren. Dat 

is het gevoel dat Paulus oproept: “jullie moeten wakker worden, de nacht loopt 

ten einde, het is al bijna dag.” (vers 11-12) Paulus probeert zijn lezers – en dus 

ook ons - niet voor niets wakker te schudden. Want het gevaar is levensgroot dat 

wij opgaan in het hier en nu. Dat we vooral bezig zijn met ons natje en droogje en 

dat we zomaar vergeten dat wij bij Jezus horen en dat ons leven in dienst staat 

van de komst van Gods koninkrijk. Alle reden om wakker te worden en ons niet 

in slaap te laten sussen. 

“De dag nadert “(vers 12) De Joden verdeelden in die tijd de geschiedenis in twee 

periode. Je had de huidige tijd, de tijd van het hier en nu en de komende tijd. Dat 

was de tijd waarin de HEER Israël zou redden en al zijn vijanden zou straffen. De 

tijd waarin de duivel voorgoed aan de ketting zou liggen en Gods vrederijk zou 

komen. Deze dag is volgens Paulus bijna aangebroken. Dan ligt de nacht, de 

duisternis, voorgoed achter ons. In die hoop leven wij: er komt een einde aan deze 

duistere tijd. Een tijd waarin we ons zorgen kunnen maken over Covid, 

klimaatcrisis en over alles wat in ons leven speelt. Het is vijf voor twaalf: de crisis 

is bijna voorbij. 

Deze tijd breekt dus bijna aan. Met de dood en opstanding van Jezus Christus is 

God een beslissende stap verder gekomen in zijn reddingsplan. De Joden keken 

eeuwenlang uit naar de komst van het vrederijk. En dat rijk komt eraan. Dan is 

Gods reddingsplan ten volle gerealiseerd. Wij zullen zonder zonde God volmaakt 

dienen en elkaar volmaakt liefhebben.  

Maar dit is niet alleen maar toekomstmuziek. De verwachting van de komst van 

Gods Koninkrijk kleurt ons leven nu al. We moeten breken met de zonde (vers 

13). Het evangelie zegt dus niet: Christus is voor ons gestorven dus we kunnen 

leven zoals wij willen. Het evangelie zegt: Christus is voor ons gestorven en in 

Hem zijn wij nieuwe mensen geworden. Wij moeten ons met Christus omkleden 

(vers 14). Hij moet ons leven kleuren.  

Het is bijna dag. Wordt wakker. Zorg dat je goed voor de dag komt. Het is vijf voor 

twaalf. En dan is de crisis voorbij. Gods plan wordt voltooid. Laat die verwachting 

je leven kleuren. Het is advent: Heer kom! 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Psalm 2 

Dinsdag: Jesaja 66:18-24   

Woensdag: Matteüs 251-13   

 Donderdag: Romeinen 6:1-22 

 Vrijdag: 1 Tessalonicenzen 5:1-11   

Zaterdag: Efeze 5:1-20    

 

   

Om over na te denken: 

 

• Paulus roept zijn lezers op om 

uit de slaap wakker te worden. 

Hoe wakker ben jij? 

• Is het in jouw leven terug te zien 

dat je met Christus omkleed 

bent? 

 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

• In hoeverre speelt de verwach-

ting van Jezus’ komst een rol in 

je geloofsleven? 

• Hoe ga jij de strijd aan tegen de 

zonde? 

 

 

Bij deze preek heb ik ook een 

podcast gemaakt. Zoeken op iTunes, 

Soundcloud of Spotify naar: 

Preekkast. 

                                  

                          

                


