
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Maranathakerk 

Spakenburg-Zuid 

 

Zondag 2 juli 2023 

(08.45 uur / 10.30 uur) 

 

Lezen/Tekst: 

Exodus 25:10-22 

 

   

 

 

 

  
 

 

 

Ds. Gertjan van Harten 

(g.v.h@kpnmail.nl) 

GOD LAAT ZICH NIET KISTEN… 

 

Wie is God voor jou? Dat is een goede en gevaarlijke vraag tegelijk. Een goede 

vraag omdat je over God kunt praten zonder dat het je persoonlijk raakt. Dan is 

het heel heilzaam om je de vraag te stellen wie God voor je is. Maar het kan ook 

een gevaarlijke vraag zijn omdat wat jij vindt haaks kan staan op wie God 

daadwerkelijk is. Daarom moeten we eerst een andere vraag beantwoorden: Wie 

wil God voor je zijn?” De tekst wijst ons daarbij een richting. 

Mozes moet een ark bouwen. De ark stond symbool voor Gods aanwezigheid bij 

zijn volk. De ark was een relatief kleine kist: nog geen anderhalve meter lang en 

nog geen meter hoog en breed. Maar vergis je niet. Op de ark stonden twee 

cherubs. Dat waren indrukwekkende wezens met uiterlijke kenmerken van 

mensen en dieren. Het zijn engelen die de troon van God bewaken en de HEER 

vervoeren. Maar ook deze indrukwekkende wezens buigen voor de HEER. De ark 

is van zuiver goud. Het weerspiegelt de heiligheid van God. Denk niet te klein over 

Hem! God laat zich niet kisten. Hij is heilig!  

Ook al is de HEER heilig, toch wil Hij zich verbinden met mensen. We kunnen ons 

daar niet genoeg over verwonderen. De mens kwam in opstand tegen God en ook 

wij zondigen steeds weer. God had alle recht om de mensheid te laten vallen. 

Maar dat deed Hij niet! Mozes moet een ark maken. God wil bij zijn volk zijn. Hij   

neemt geen afstand van de mens. Wat een wonder van genade! 

Op de ark lag de verzoeningsplaat. Wij kunnen niet zomaar bij de HEER komen. 

Er is verzoening nodig. Eén keer per jaar, op Grote Verzoendag, besprenkelde de 

hogepriester de verzoeningsplaat met het bloed van het offerlam. Dit verwees 

naar het bloed van Jezus Christus. Jezus heeft ervoor gezorgd dat onze zonden 

bedekt worden. Jezus stierf, maar Hij liet zich niet kisten. Hij stond op uit de dood. 

De dood als straf op de zonde is overwonnen. Dankzij Jezus mogen wij zonder 

schroom tot de troon van God naderen (Hebr.10:19).  Dankzij Jezus hoeven wij 

niet bang te zijn voor God, maar mogen wij leven voor Hem. 

Ook dat maakt de ark duidelijk. In de ark lagen de stenen tafelen met de Tien 

Geboden. God geeft ons zijn regels. Hij wil gehoorzaamheid. Geen blinde 

gehoorzaamheid die buiten je hart om kan gaan. De HEER wil dat wij ons in geloof 

aan Hem overgeven. Vanuit het verlangen Hem te volgen. Zo laat de ark zien wie 

God voor ons wil zijn. De heilige God die in Christus liefdevol naar ons toekomt 

om ons tot zijn kinderen te maken. En dan komt de vraag: “Wie is God voor jou?” 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Exodus 37:1-9  

Dinsdag: 1 Koningen 8:1-21   

Woensdag: 1 Koningen 8:22-30   

 Donderdag: Leviticus 16:1-19 

 Vrijdag: Hebreeën 9:1-10    

Zaterdag: Hebreeën 9:11-22   

 

   

Om over na te denken: 

 

• Wie is God voor jou? 

• Welke rol spelen Gods geboden 

in jouw leven? 

 

 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

• In hoeverre nader jij zonder 

schroom de troon van God? 

• Stelling: als je niet beseft dat je 

zondig bent, kun je je ook niet 

verwonderen over de genade 

van God.  

 

 

 

Bij deze preek heb ik ook een 

Podcast gemaakt. Zoeken op 

iTunes, Soundcloud of Spotify 

naar: Preekkast. 
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