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WIJ LEVEN VOL VERWACHTING 

 

“Rij rustig door oranje en geef extra gas bij rood. Er is leven, er is leven na de 

dood.” Aldus Freek de Jonge in het lied “Leven na de dood”. De Jonge probeert 

duidelijk te maken dat het onzinnig is om te geloven in een leven na de dood. 

Dood is dood. Dat geloofden de Sadduceeën ook. Zij waren de zogenaamde 

verlichte geestelijke leiders van het volk. Ze erkenden alleen de vijf boeken van 

Mozes en behalve het bestaan van engelen, ontkenden ze ook de opstanding. Met 

een extreem voorbeeld proberen ze het geloof in de opstanding belachelijk te 

maken. “Er was een vrouw die achtereenvolgens met zeven broers getrouwd was 

geweest. Met wie zal ze dan getrouwd zijn bij de opstanding?“  

Jezus verwijst naar de geschiedenis van de brandende braamstruik (Ex. 3). Daar 

zegt God tegen Mozes dat Hij de God van Abraham, van Isaak en van Jakob is. 

Hoewel deze drie toen allang gestorven waren, noemt God zich toch hun God. God 

verbindt zich echter niet aan doden. Hij is immers de levende God. God heeft een 

verbond gesloten met mensen en dit verbond is sterker dan de dood. Gods 

kinderen blijven aan Hem verbonden. Ook na de dood.  De vraag of er leven na de 

dood is, is cruciaal: Gods Naam staat op het spel! “U kent de Schriften niet” zegt 

Jezus (vers 290. Dat betekent niet dat de Sadduceeën niet wisten wat er in de 

Thora stond. Dat wisten ze heel goed. Maar het betekent dat zij God niet kenden 

als  de levende God die zich verbindt aan mensen. Dat doet Hij in en door Jezus 

Christus.  Hij overwon de dood om ons eeuwig leven te geven. 

“Bij de opstanding trouwen de mensen niet, ze zijn dan als de engelen” antwoordt 

Jezus de Sadduceeën (vers 30).  De engelen dienen God en zijn er op gefocust om 

Hem te gehoorzamen. Dat is ook onze roeping. Daarvoor zijn we geschapen. 

Straks, bij de opstanding, zullen we net als de engelen God volmaakt dienen. En 

daar mogen wij nu al mee beginnen en onder leiding van Gods Geest in groeien. 

“Bij de opstanding trouwen de mensen niet” (vers 30). Daarmee relativeert Jezus 

het huwelijk. Op de nieuwe aarde is geen huwelijk meer. Niet omdat het huwelijk 

slecht is, maar omdat wij dan als de engelen zijn: volledig gericht op God. Die 

gerichtheid komt op de één of andere manier in de plaats van de gerichtheid op 

onze huwelijkspartner. God heeft dan zijn doel met de schepping bereikt. De 

noodzaak van voortplanting is er dan niet meer. Jezus herinnert ons eraan dat wij 

voorbestemd zijn om vanuit liefde te leven. Daarmee geeft Hij ons huiswerk. Niet 

om zuchtend en steunend aan de slag te gaan, maar in het geloof en vertrouwen 

dat dit is wat God met ons voorheeft. Daar mogen we in groeien en bij de 

opstanding zal het volmaakt zijn. Zo leven wij vol verwachting.  

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Exodus 3:1-22 

Dinsdag: Deuteronomium 25:5-10 

Woensdag: Handelingen 23:1-11 

 Donderdag: Johannes 11:1-27  

 Vrijdag: 1 Korinte 15:12-34  

Zaterdag: 1 Korinte 15:35-58  

 

   

 

Om over na te denken: 

 

• In hoeverre leef je echt in de 

verwachting van de opstanding?  

• Wat vind je ervan dat er op de 

nieuwe aarde geen huwelijken 

meer zijn? 

 

 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

• Denk je dat je je man of vrouw 

bij de opstanding zult 

herkennen? t.  

•  Hoe kun je groeien in het leven 

vanuit liefde? 

 

 

 

Bij deze preek heb ik ook een 

podcast gemaakt. Zoeken op 

iTunes, Soundcloud of Spotify 

naar: Preekkast. 

 

                              

                             


