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DE DOOP IS HET BEGIN VAN HET EINDE… 

 

Dat klinkt niet echt vrolijk: begin van het einde… Maar het gaat hier over het 

einde van de zonde! De zonde is een groot kwaad. Daarvoor hoeven  we niet eens 

naar anderen te kijken. Een eerlijke blik in ons eigen hart laat zien dat het kwaad 

ook in ons zit. Wat kun je jezelf soms tegenvallen. Wat kun je soms veroordelend 

zijn of egoïstisch. Paulus zegt in vers 11 dat wij het aardse lichaam moeten 

afleggen. Alles in ons wat niet goed is moet weggedaan worden. Dat laat de doop 

heel mooi zien. Paulus vergelijkt de doop met begraven (vers 12). Onze zondige 

natuur moet het graf in. Wij moeten sterven. Dat is een aanklacht tegen ons. Maar 

tegelijk is de doop een prachtige belofte: onze zonden zijn met Christus het graf 

ingegaan. Zand erover. Of beter: het bloed van Christus erover!  

De doop laat zien dat we niet alleen met Christus gestorven zijn, maar dat we ook 

met Hem zijn opgewekt tot een nieuw leven. Wie gedoopt is gaat leven in 

gehoorzaamheid aan de Heer. We kunnen ons er niet achter verschuilen dat wij 

zondig zijn. We zijn immers gedoopt in de naam van de Geest. De Geest wil met 

ons aan de slag. En daar mogen wij veel van verwachten. De Kolossenzen waren 

er het bewijs van. Vroeger hadden ze afgoden gediend, maar ze waren tot geloof 

gekomen en gedoopt. De doop markeerde de breuk met hun verleden. Met 

Christus waren ze tot leven gewekt (vers 12). Het evangelie verandert mensen. 

Bij mensen die als kinderen van God leven in zijn verbond hoort een christelijke 

levensstijl, een leven in gehoorzaamheid. 

De grote vraag in de begintijd van de kerk was de vraag wanneer je bij Gods volk 

hoorde. Dat was nooit een vraag geweest. Je hoorde bij Gods volk als je Joods was. 

De besnijdenis was daar het teken van. Maar na Pinksteren kwamen ook 

heidenen tot geloof. Moesten zij ook besneden worden? “Nee” zegt Paulus: het 

gaat er niet langer om of je wel of niet besneden bent. Het gaat om geloof in 

Christus. Daardoor hoor je wel of niet bij Gods volk. Leven met God is dus nooit 

een automatisme. Je kunt niet zeggen dat het vanzelf goed komt omdat je gedoopt 

bent. De Kolossenzen delen in het  werk van Christus omdat ze geloven in de 

kracht van God (vers 12). De kracht die zichtbaar werd in de opstanding van 

Christus. En iedereen wordt uitgenodigd om dat te geloven. Geloven is niet zelf 

van alles voor mekaar boksen, maar terugvallen op het werk van Christus en op 

zijn beloften. De doop verwijst daarnaar. Het is begin van het einde. Je moet 

sterven. Zo krijg je een nieuw leven. Want dankzij Christus hoor je bij God. 

Dompel je daar maar in onder! 

 
 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Genesis 17:1-14 

Dinsdag: Romeinen 6:1-14   

Woensdag: Romeinen 6:15-23   

Donderdag: Galaten 3:1-14   

Vrijdag: Kolossenzen 3:16-3:4   

Zaterdag: Filippenzen 3:1-11 

   

   

Om over na te denken: 

 

• Hoe belangrijk vind je het dat je 

gedoopt bent? 

• In hoeverre herken je het dat wij 

ons kunnen verschuilen achter 

het feit dat “we nu eenmaal 

zondig zijn”? 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

• Wat betekent het voor je levens-

stijl dat je gedoopt bent?  

• De doop verbindt ons nauw aan 

Christus. In hoeverre voel je je 

daadwerkelijk aan Hem 

verbonden? 

 

 

Bij deze preek heb ik ook een 

Podcast gemaakt. Zoeken op 

iTunes, Soundcloud of Spotify 

naar: Preekkast. 
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