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God geeft ons veel

zodat wij uit dankbaarheid

ook veel kunnen weggeven.
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DANKEN DOOR TE DELEN

In 2 Korinte 9 schrijft Paulus over de collecte die hij had georganiseerd voor de
gemeente in Jeruzalem. De apostel had in het verleden de kerken in Achaje en
Macedonié opgeroepen geld in te zamelen voor de christenen in Jeruzalem. In
die gemeente heerste namelijk financiéle nood en men kon ondersteuning van
de kerken in Achaje en Macedonié heel goed gebruiken.

Nu was het heel bijzonder dat de christenen in Achaje en Macedonié geld gaven
aan de christenen in Jeruzalem. De gemeenten in Achaje en Macedonié
bestonden immers voornamelijk uit Griekse christenen en de gemeente in
Jeruzalem uit Joodse christenen. Dat betekende dus dat niet-Joden geld gaven
aan Joden. Dat was heel revolutionair voor die tijd! Grieken en Joden waren
immers los van elkaar staande bevolkingsgroepen. Men ging nauwelijks tot niet
met elkaar om.

De Joodse christenen in Jeruzalem namen het geld dankbaar aan. Daarmee
toonden ze dat ze een geestelijke eenheid ervoeren met de christenen uit de
heidenen. Het geloof in Christus sticht een nieuwe gemeenschap die etnische
grenzen overschrijdt.

De gelovigen in Korinte toonden met hun financiéle bijdrage hun dankbaarheid
voor alles wat ze van God hadden gekregen op geestelijk en op materieel gebied.
Zo mogen ook wij door geld weg te geven onze dankbaarheid richting God
tonen.

En we krijgen veel van God op materieel gebied. Paulus laat zien dat God het ons
niet alleen maar voor onszelf geeft, maar dat Hij het ons geeft zodat we kunnen
uitdelen. Paulus maakt daarbij ook nog duidelijk dat wij het niet met tegenzin
moeten geven. We moeten, vers 7, blijmoedig geven. Met een blij hart dus.
Danken door te delen is een oefening in vertrouwen: durf je weg te geven in
plaats van op te potten? Durf je dat te doen in het vertrouwen dat de HEER ook
in de toekomst wel voor je zal zorgen? Durf je zo in afthankelijkheid van God te
leven? Dat zijn vragen die je niet makkelijk met ja en nee kunt beantwoorden.
Het zijn vragen die om persoonlijke bezinning vragen. Hoe ga ik om met alles
wat God me geeft? Paulus wijst ons de weg: dank door te delen. Geef
overvloedig in het geloof dat God voor je zorgt!
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f Om over na te denken: \

o "Hoe meer je krijgt des te meer
kun je weggeven "zegt Paulus.
Hoe geef jij daar vorm aan?

e Inhoeverre geef je blijmoedig

k weg van wat je hebt? J

-

Punten voor geloofsgesprek:

e Hoe belangrijk is geld voor ons?
e Binnen het gezin: waarop kunnen
wij als gezin bezuinigen zodat

we meer weg kunnen geven?




