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-1e Kerstdag- 

 

 

Lezen: Lukas 2:1-14 en 

Galaten 4:1-7  

Tekst: Galaten 4:4-6  

 

 

 
 

 

 

Ds. Gertjan van Harten 

(g.v.h@kpnmail.nl) 

 

KERST: EER AAN DE DRIE-ENIGE GOD! 

 

Als je kijkt wat er allemaal in je leven gebeurt, kun je je wel eens vertwijfeld 

afvragen of God echt liefde is. Kerst laat ons dan zien dat we hier niet aan hoeven 

te twijfelen. God de Vader wist wat zijn Zoon allemaal te wachten stond op aarde. 

De Vader wist dat zijn Zoon zou moeten lijden en dat Hij gedood zou worden. En 

toch zond Hij zijn Zoon. Uit pure liefde!  

 

De Zoon van God kwam op aarde als een baby. “Geboren uit een vrouw” zegt 

Paulus (vers 4). Het is niet te bevatten: de God van hemel en aarde koos ervoor 

om een baby te worden. Hij werd kwetsbaar, volledig afhankelijk van de zorg van 

zijn moeder. Hij kwam als een mens zoals wij. En daardoor weet Hij precies wat 

wij meemaken. Wij kunnen vastlopen in zorgen en verdriet. Er kan van alles 

spelen in ons leven en wij kunnen ons onbegrepen voelen. We mogen het in gebed 

bij Jezus brengen. Hij weet hoe wij ons voelen! Het lijden waar wij tegenaan lopen 

en op stuk kunnen lopen, kent Hij van binnenuit! Zo wil Hij heel dichtbij ons zijn. 

 

Jezus was onderworpen aan de wet (vers 4). De Vader verlangde ook van Jezus 

gehoorzaamheid. Zo kon Jezus voor ons de wet vervullen want Jezus hield zich in 

alles aan Gods geboden. Gods wet klaagt ons aan: wij kunnen God niet volmaakt 

houden, wij hebben God en onze naasten niet volmaakt lief. Daar kun je 

moedeloos van worden. Je kunt jezelf ook opjagen: nog meer proberen om je aan 

de wet te houden. Maar het lukt je niet! Dan is het zo bevrijdend dat Jezus voor 

ons de wet heeft vervuld. En met zijn sterven heeft Hij voor ons de vloek van de 

wet gedragen. We zijn vrijgekocht van de wet en kinderen van God geworden 

(vers 5). No longer slaves!! Halleluja! Alle eer aan de drie-enige God! 

 

Als kinderen van God mogen wij leven in vrijheid. Dat blijkt vaak lastiger te zijn 

dan gezegd. Wij kunnen ons zomaar weer allerlei wetten en regels opleggen. Uit 

angst om Gods liefde te verspelen. Het leidt tot een krampachtig leven dat vloekt 

met de vrijheid van de Geest! Het is evangelie met de handrem: niet genieten van 

wat Christus geeft, maar rusteloos proberen te verdienen wat je van Christus 

ontvangt. Kerst bepaalt ons erbij: we mogen ontspannen leven. Want we zijn 

geliefd door de Vader, gered door de Zoon waardoor we in de vrijheid van de 

Geest mogen leven. Alle eer aan de drie-enige God! 

 
 

 

Leesrooster rest van de week: 

 

Woensdag: Lukas 2:15-21 

Donderdag: Galaten 4:12-31 

Vrijdag: Hebreeën 2:14-18:   

Zaterdag: Hebreeën 4:14-5:110    

 

   

 

Om over na te denken: 

 

• Wat betekent het voor jou dat je 

een kind van God bent? 

• In hoeverre zie je jezelf als een  

Geliefd kind van God? 

 

 

 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

• Hoe kunnen we elkaar helpen om  

In de vrijheid van de Geest te  

leven? 

• Praat eens door over de stelling: 

“Omdat wij zonden doen, kunnen 

wij het leven in de vrijheid van 

de Geest helemaal niet aan.” 

 

 

 

GEZEGENDE KERSTDAGEN! 


