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Terugdenkend aan Jezus’ dood

kijken wij bij het avondmaal 

vol verlangen uit naar zijn wederkomst.

 
 

 

 

Ds. Gertjan van Harten  

(g.v.h@kpnmail.nl) 

AVONDMAAL IS EEN MAALTIJD VAN OVERVLOED 

 

Bij het avondmaal eten wij maar een klein stukje boord en drinken wij maar één 

slokje wijn. Het lijkt niet veel, maar als je ziet waar het naar verwijst dan zie je 

dat het veel is. Het avondmaal is een maaltijd van overvloed! 

Het brood en de wijn verwijzen naar het lichaam en bloed van Jezus. Zoals het 

brood gebroken wordt, liet Jezus zich kapotmaken. En zoals de wijn vergoten 

wordt, vergoot Jezus zijn bloed. Hij stierf om ons het eeuwige leven te kunnen 

geven. Daar hadden wij geen recht op. En toch geeft God het ons. Wij mogen als 

zondaars aan het avondmaal Gods genade en liefde in ontvangst nemen. 

De wijn bij het avondmaal is niet alleen een teken van Jezus' bloed, het staat ook 

symbool voor het komende Vrederijk van God (Amos 9:13). Als je veel (niet te 

veel!) wijn drinkt, word je vrolijk en ontspannen. Dat is de toekomst die voor 

ons in het verschiet ligt: een vrolijk en ontspannen leven. Dat leven leiden wij 

hier op aarde nog niet. Door de zondeval zucht de schepping onder de vloek van 

de zonden. Dat raakt ons letterlijk en figuurlijk. Laat je daarom bemoedigen 

door Jezus' belofte dat Hij straks in het Koninkrijk van God met ons opnieuw 

wijn zal drinken. Het Koninkrijk komt, de bergen zullen druipen van wijn! Daar 

kijken wij aan het avondmaal vol verwachting naar uit. 

Het gevaar bestaat dat geloven alleen iets van vroeger (Jezus is 2000 jaar 

geleden gestorven) en voor de toekomst (straks mag ik op nieuwe aarde 

wonen) is. Maar geloven heeft ook alles met nu te maken. We leven in 

verwachting van de komst van Gods Koninkrijk. En als je ergens vol 

verwachting naar toeleeft, dan heeft dat zijn weerslag op je leven van nu. Denk 

maar aan mensen die een kindje verwachten. Die verwachting stuurt hun leven! 

Aan het avondmaal kijken we vol verwachting uit naar de dag dat Jezus 

opnieuw wijn met ons drinkt in Gods Koninkrijk. Dan komt eindelijk het Rijk 

van recht en gerechtigheid. En daarom kunnen wij ons in het hier en nu niet 

neerleggen bij onrecht. God ontfermt zich over slachtoffers van alle vormen van 

misbruik (economisch, politiek, seksueel enz). Daarom zal ook ons hart naar hen 

uitgaan. De komst van Gods Koninkrijk zet ons in beweging: we gaan Gods wil 

doen en iets van Christus laten zien. De Geest helpt ons daarbij door in en door 

ons te werken.  Aan het avondmaal sterkt Christus ons door zijn Geest. Zie je 

wat een overvloed God geeft aan het avondmaal? Genade, liefde, bemoediging 

en zijn Geest! Zo is het avondmaal een maaltijd van overvloed. 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Exodus 12:1-13             

Dinsdag: Jesaja 53:1-12          

Woensdag: Amos 9:11-15    

Donderdag: Matteüs 26:17-30   

Vrijdag: 1 Korinte 11:23-26 

Zaterdag: Hebreeën 10:19-25          

 

   

 

 

 

Om over na te denken: 

 

 In hoeverre heeft de viering van 

het avondmaal je geloof ver-

stertk? 

 Kijk je uit naar de komst van het 

Koninkrijk van God? 

 

 

 

 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

 Waar denk jij voornamelijk aan 

wanneer wij het avondmaal 

vieren? 

 In hoeverre bepaalt de komst  

van Gods Koninkrijk je manier 

van leven? 

 


