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JE BENT GEMAAKT OM DICHTBIJ GOD TE LEVEN! 

 

Jeremia moet van de HEER een gordel kopen en om zijn middel binden. Met zo’n 

gordel werden de kleren bij elkaar gehouden. De gordel was voor iedereen 

zichtbaar en werd gezien als een sieraad. De HEER laat daarmee zien dat Hij zich 

aan zijn volk wil binden. Dat Hij dicht bij zijn kinderen wil zijn. Dat zien we de 

hele bijbel door. Denk ook maar aan de naam Immanuel: God met ons. Het is om 

stil van te worden. Dat God met ons wil omgaan! Er valt genoeg op ons aan te 

merken. We hebben allemaal onze rafelrandjes en zwarte bladzijden. En toch wil 

God met ons verbonden zijn. 

Maar het volk kiest ervoor om andere goden te dienen. (vers 10) Daar maken wij 

ons ook schuldig aan. Terwijl de HEER zegt dat alleen Hij ons gelukkig maakt, 

denken wij dat andere goden als bijvoorbeeld  gezondheid, geluk en geld ons 

meer geluk brengen. We willen ons wel met de HEER verbinden, maar alleen  als 

we denken Hem nodig te hebben. God als een soort airbag. Netjes weggewerkt, je 

hebt er geen last van, maar o zo handig als je Hem nodig hebt.  

Jeremia moet de gordel naar de Eufraat brengen en na verloop van tijd weer 

tevoorschijn halen. Dan blijkt dat de gordel vergaan is. Een indringende 

waarschuwing. Je kunt niet straffeloos zonder de HEER leven. Het gaat ook nog 

eens ten koste van Gods eer. (vers 11) Dat is nog het allerergste. Je bent gemaakt 

om dichtbij God te leven,. Maar terwijl God verbondenheid zoekt, verbreken wij 

die verbondenheid. Dat is het steeds terugkerende refrein van het Oude 

Testament. We zijn geroepen om Gods eer, roem en glorie te zijn, maar we 

besmeuren Gods naam. Dat zit diep in onze natuur. Dat is geen excuus. De HEER 

zegt niet dat zijn volk er ook niets aan kan doen dat ze als gordel onbruikbaar 

zijn. Het volk wordt gestraft met de ballingschap. In Jesaja 11:5 gaat het ook over 

een gordel. Daar lezen we dat de Messias gerechtigheid en trouw als een gordel 

draagt. Vanuit het Nieuwe Testament weten wij dat dit op Jezus Christus slaat. 

Gods volk voldoet niet aan haar roeping. Jezus heeft de roeping vervult. Wij 

verbreken de verbinding met de HEER, Christus herstelt de verbinding. En we 

worden uitgenodigd om ons  met Christus te bekleden. (Rom.13:14) Als we ons 

met Hem bekleden wordt Hij zichtbaar in ons  leven. Dat is de kracht van het 

evangelie. Het vraagt om een bewuste keuze. Wil jij je bekleden met Christus? Dat 

wil zeggen: wil je het goede doen en Hem volgen? 

Je bent gemaakt om dichtbij God te leven! Dankzij Jezus is dat mogelijk.  

 

 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Jeremia 13:12-27   

Dinsdag: Jesaja 11:1-10    

Woensdag: Hosea 11:1-11     

 Donderdag: Lukas 15:1-10   

 Vrijdag: Romeinen 13:1-14      

Zaterdag: Kolossenzen 3:5-17  

   

   

 

Om over na te denken: 

 

• Wat betekent voor jou dat je 

bent gemaakt om dichtbij God te 

leven? 

• In hoeverre merk je dat de HEER 

zich aan jou verbinden wil? 

 

 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

• In hoeverre herken je het beeld 

van God als airbag? 

• Hoe bekleed je je met Christus? 

 

 

 

Bij deze preek heb ik ook een 

Podcast gemaakt. Zoeken op 

iTunes, Soundcloud of Spotify 

naar: Preekkast. 
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