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ER IS VERGEVING! GEEF HET DOOR… 

 

Jezus vertelt een gelijkenis: een dienaar heeft een schuld van maar liefst 300.000 

jaarsalarissen bij zijn koning. Die koning staat voor God en die dienaar zijn wij. 

Zo laat Jezus zien dat wij een niet terug te betalen schuld richting God hebben. 

Maar wij hoeven de schuld niet in te lossen! God vergeeft ons door de schuld voor 

zijn rekening te nemen. Hij liet zijn Zoon Jezus ervoor betalen. Dat is een enorme 

bemoediging als je worstelt met schuldgevoelens vanwege je zonden: God scheldt 

ons de schuld kwijt! 

Omdat God ons zoveel vergeeft, moeten wij ook anderen vergeven. Het evangelie 

werkt door. We moeten het evangelie niet verinnerlijken. Alsof het er alleen maar 

om gaat dat mijn zonden vergeven zijn. God vult ons hart met genade zodat wij 

anderen genadig zijn. Wie vergeving van God ontvangt, wil het doorgeven aan 

een ander! 

Moet je dan zomaar iedereen vergeven? “Zand erover!” Daar moet je voorzichtig 

mee zijn. Al te gemakkelijk kan er gezegd worden: “We moeten allemaal van 

genade leven, dus vergeef het maar Het klinkt heel vroom, maar daarmee wordt 

het slachtoffer nog meer onrecht aangedaan. Vergeven betekent niet dat je doet 

alsof er niets gebeurd is. Er moet recht worden gedaan. Het punt is alleen: vanuit 

welke grondhouding gebeurt dat? Ben je uit op wraak of op herstel van de relatie?  

En dan is het nog niet altijd gemakkelijk. De dienaar uit de gelijkenis had iemand 

die hem 100 denarie schuldig was. Dat is nog altijd een bedrag van zo’n drie 

maandsalarissen! Vergeven kan je dus echt wel wat kosten! Maar de vraag blijft: 

ben je bereid om te vergeven? (vers 35)  

Wanneer je niet vergeeft, blijf je gebonden aan pijn en verdriet. Het gaat je meer 

en meer beheersen en je raakt verbitterd. Als je de ander vergeeft, kan het van je 

afgenomen worden. Vergeving werkt genezend. 

Maar wat als de ander geen berouw heeft? Dan kan er geen verzoening 

plaatsvinden. En vergeving en verzoening hebben alles met elkaar te maken. 

Maar ook dan mag je het onder Gods zegen – en indien nodig met professionele 

hulp – los laten. Zodat je niet vanuit wrok en haatgevoelens gaat leven. Het 

oordeel over de dader mag je aan God overlaten  

Jezus vertelt een gelijkenis over vergeven. Omdat God ons vergeeft, moeten wij 

ook een ander vergeven. Genoeg stof om over na te denken. Genoeg huiswerk 

voor ons. Maar we beginnen daarbij bij het begin: bij het wonder van Gods genade 

voor ons. Die genade mogen we laten doorwerken. Geef het door! 

 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Psalm 32  

Dinsdag: Romeinen 7:13-25  

Woensdag: Psalm 103  

Donderdag: Hebreeën 12:14-17 

Vrijdag: Romeinen 12:9-21   

Zaterdag: Filippenzen 2:1-17  

   

 

 

 

5 stellingen: 

 

1. Ik heb helemaal niet het idee dat 

ik door mijn zonden een grote 

schuld richting God heb. 

2. Als je beseft wat God jou alle- 

maal heeft vergeven, is het niet 

moeilijk meer om een ander te 

vergeven. 

3. Ik vraag regelmatig vergeving 

aan een ander. 

4. Als jij niet vergevingsgezind 

bent, zal God jou ook niet ver- 

geven. 

5. Iemand die geen berouw heeft, 

hoef je ook niet te vergeven 

 

 

   

 

Bij deze preek heb ik ook een 

podcast gemaakt. Zoeken op 

iTunes, Soundcloud of Spotify 

naar: Preekkast. 

                      

                          

                                        


