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De zogenaamd verlichte mens

is verblind

en leeft in duisternis...
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JOHANNES WORDT GEBOREN: GOD DOET ZIJN NAAM EER AAN!

De mens kan veel. Wij zijn in staat om raketten naar Mars te sturen en chirurgen
kunnen ingewikkelde operaties uitvoeren. Meer en meer is daardoor de
gedachte ontstaan dat wij prima zonder God kunnen leven. De bijbel vergelijkt
dat met wandelen in de duisternis. Wie wandelt in de duisternis kan niet verder
kijken dan het hier en nu. Die verliest het uitzicht op de eeuwigheid. Ook
christenen worden hierdoor beinvloed. En zonder dat we het in de gaten
hebben, kunnen ook wij alleen maar voor het hier en nu leven en rusteloos uit
het leven proberen te halen wat er inzit.

In de tijd dat Johannes de Doper geboren werd, leefden de mensen ook in de
duisternis. Maar Zacharias profeteert - in navolging van Jesaja - dat Jezus zijn
licht in de donkere wereld laat schijnen. Hij gaat de duisternis verjagen en
mensen redden van een leven zonder God. Zacharias vergelijkt die redding in
vers 68 met het loskopen van slaven. Zoals een slaaf losgekocht werd, kocht
Jezus ons vrij van de zonden. En dat betekent dat wij nu kunnen wandelen op de
weg van de vrede (vers 79). En wanneer je op weg van de vrede wandelt, zet je
niet jezelf met al je verlangens centraal, maar dan leeft je voor God. Dan verlang
je ernaar om zijn wil in praktijk te brengen. Dan wil je leven vanuit Christus’
liefde.

Zacharias zegt dat het de taak van Johannes is om mensen op Christus te wijzen.
Daarom moet zijn zoon ook Johannes heten. Die naam betekent "de HEER is
genadig". De HEER laat mensen niet in duisternis leven, zo is Hij niet! Hij geeft
om mensen en wil hen op de weg naar het eeuwige leven zetten. Soms kun je
wel eens denken dat de HEER zich niet druk om je maakt en dat jouw lot Hem
koud laat. Zacharias laat zien dat de HEER een warm hart voor mensen heeft
(vers 68, 72). In het donker van het leven, schijnt Jezus zijn licht om ons in
vrede te laten leven. Want God is een God van liefde en genade! Zalig zijn zij die
het zien en hun leven erdoor laten bepalen!

ﬁeesrooster komende week: \

Maandag: Jesaja 9:1-6
Dinsdag: Jesaja 42:1-13
Woensdag: Jesaja 60:1-3
Donderdag: Johannes 1:19-34
Vrijdag:Johannes 8:12-18

k Zaterdag: 1 Johannes 1:1-10/

/ Om over na te denken: \

e Wandel je in de duisternis of op
de weg van de vrede? En waar
blijkt dat uit?

e Zie je God ook echt als een God
van liefde en genade?

\_ /

/ Punten voor geloofsgesprek:\

e Inhoeverre ervaar je duisternis
in je leven?

e Kun jeiets vertellen over Gods
genade in jouw leven?
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