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Lezen: 2 Timoteüs 3:10-17 

Tekst: 2 Timoteüs 3:14-16 
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HET WOORD VAN GOD IS ADEMBENEMEND 

 

Er zijn veel mensen die niet in God geloven en nooit in de bijbel lezen, maar toch 

een voorbeeldig leven. Voorbeeldig in die zin dat ook christenen er een voorbeeld 

aan kunnen nemen. Toch hebben we volgens het tekstgedeelte de bijbel nodig om 

gered te kunnen worden. De bijbel laat namelijk zien dat wij vanwege onze 

zonden niets te zoeken hebben bij God. We kunnen moreel gezien voorbeeldig 

leven, maar God wil dat we Hem en elkaar volmaakt liefhebben. En dat kunnen 

we niet. Zo is het woord van God adembenemend: het laat onze adem stokken. 

God laat echter onze adem niet stokken om ons te laten stikken, maar om ons 

lucht te geven. In de bijbel wijst Hij ons de weg van de redding, de weg naar 

Christus! De bijbel is geen boek van vroeger of een handboek met regels hoe wij 

moeten leven. De bijbel is het door God geïnspireerde Woord dat ons wijsheid wil 

geven. Het wil ons laten zien hoe wij gered kunnen worden. Het Woord van God 

geeft ons lucht. 

Vanaf zijn jeugd is Timoteüs al onderwezen in de Schriften (vers 15). Hij wist 

daardoor van Gods plan met de wereld. Hoe mooi het was in het begin en hoe de 

zondeval de wereld in het verderf stortte. Door de Schriften wist Timoteüs van 

het onvermogen van de mens om God volmaakt lief te hebben. Maar hij wist 

dankzij de Schriften ook dat God vol liefde en genade is en dat Hij had beloofd de 

Messias te sturen. Timoteüs had geleerd dat Jezus deze beloofde Messias was. En 

dat het Oude Testament uiteindelijk over Jezus ging. “Het Woord is mens 

geworden.” Christenen hebben dan ook geen boekgeloof, maar ze geloven in een 

Persoon, in Jezus Christus. Een boekgeloof is onpersoonlijk en gaat over 

standpunten. Het christelijk geloof gaat om de band met Jezus Christus.  

Daarmee is het belang van de bijbel genoemd. Het is het middel om Christus te 

leren kennen. Het Woord moet geopend en gelezen worden. Nu hebben wij vaak 

een dunne bijbel omdat we ons als bijbeltoeristen gedragen. Zoals een toerist in 

Parijs alleen de hoogtepunten van de stad bezoekt (Eifeltoren, Sacre Coeur en 

Notre Dame) zo lezen wij alleen de bijbelgedeelten die ons aanspreken: Psalm 23, 

gelijkenis van de verloren zoon enz. Maar Paulus zegt dat “elke schrifttekst” (vers 

16) door God is ingeademd. Laat het hele Woord van God de zuurstof voor je 

leven met God zijn. 

Het Woord van God is adembenemend. Het wil je adem laten stokken om je lucht 

te geven! Adem het Woord continue in en uit! 

 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: 2 Timoteüs 3:1-9  

Dinsdag: Hebreeën 1:1-14   

Woensdag: Johannes 5:39-47 

Donderdag: Romeinen 15:1-13  

Vrijdag: Lukas 24:1-27  

Zaterdag: Lukas 24:28-53  

 

   

Om over na te denken: 

 

• In hoever herken je het dat wij 

christenen soms meer een boek-

geloof hebben dan dat we in de 

Persoon Jezus Christus geloven?  

• Welke rol speelt de bijbel in jouw 

leven? 

 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

• Stelling: De term Schriftgezag is 

verwarrend, want de Schrift heeft 

geen gezag: Christus heeft gezag! 

• Heb je tips voor elkaar om inten-

sief met de bijbel om te gaan? 

 

 

 

Boekentip: 

“Lezen en laten lezen” - Arnold 

Hujigen (Kok Boekencentrum, 

2019) 

 


