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WAT EEN MENSEN IN DE KERK... 

 

Paulus noemt een groot aantal namen. Namen van gemeenteleden die hem 

geholpen hebben en namen van gemeenteleden van wie hij de groeten 

overbrengt. Als je de lijst namen op je laat inwerken zie je dat het allemaal heel 

verschillende mensen zijn. Lukas wordt genoemd. Hij was arts, maar ook 

Onesimus staat er tussen. Hij was een weggelopen slaaf. We zien Joodse namen, 

maar ook Griekse namen. Ook noemt Paulus een vrouw: Nymfa (vers 15). In de 

kerk zitten allemaal verschillende soorten mensen. Dat leverde de nodige 

spanningen op. Mochten bijvoorbeeld Griekse gelovigen zomaar lid worden van 

de kerk of moesten ze zich eerst laten besnijden? Diversiteit is op papier heel 

mooi, maar in de praktijk kan het heel lastig zijn. De tekst bepaalt ons er weer bij 

dat de kerk een bont gezelschap is. 

En dan gaat er ook nog eens heel veel fout in de kerk. Dat maakt de lijst namen 

ook duidelijk. Markus (vers 10) had Paulus tijdens de eerste zendingsreis in de 

steek gelaten (Hand.15:37-38) en Demas (vers 14) had voor de wereld gekozen 

(2 Tim.4:10). Het is niet altijd koek en ei in de kerk. Archippus moet worden 

aangespoord om zijn taak wel uit te voeren. (vers 17). Als je voor succesverhalen 

gaat, moet je niet in de kerk zijn. 

En toch geloven we dat God ons in de kerk aan elkaar gegeven heeft. Paulus geeft 

aan dat Aristarchus, Markus en Jezus Justus hem tot troost zijn geweest (vers 10-

11). Zonder hen had Paulus zijn werk niet kunnen doen. Zo hebben we elkaar 

nodig in de kerk. We hebben dan ook een gedeelde verantwoordelijkheid. En het 

is belangrijk dat iedereen daar voor zichzelf over nadenkt. Over de vraag welke 

taak de Heer jou in de kerk geeft. 

“Genade zij met u.” Zo eindigt Paulus zijn brief. Deze wens had hij ook aan het 

begin van zijn brief geuit. (Kol.1:2) Het begint en eindigt met genade. Het leven 

van de kerk wordt omsloten  door genade. Door Gods onvoorwaardelijke liefde 

die zichtbaar is geworden in Christus. Hij gaf zijn leven voor ons. En in zijn genade 

zoekt God ons met dit evangelie op. Dat geeft moed en enthousiasme om verder 

te gaan.  

Ik vat nog één keer samen. Wat een mensen in de kerk… Hoe verschillend we ook 
zijn en hoeveel er ook fout gaat: we zijn door God aan elkaar gegeven om uit 
genade te leven. 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Filemon 

Dinsdag: 2 Timoteüs 4:2-22 

Woensdag: Kolossenzen 3:12-4:6     

Donderdag: Handelingen 6:1-7 

Vrijdag: Handelingen 15:36-16:10     

Zaterdag: Romeinen 12:1-21 

   

   

Om over na te denken: 

 

• In de kerk dragen we een 

gedeelde verantwoordelijkheid. 

Wat betekent dit voor jou?  

• De kerk leeft van genade. Wat 

betekent dit voor hoe je tegen de 

mensen in de kerk aankijkt? 

 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

• Hoe ga jij om met de diversiteit  

binnen de gemeente? 

• “Genade zij met u” schrijft 

Paulus. Hoe zou jij genade 

omschrijven? 

 

 

Bij deze preek heb ik ook een 

Podcast gemaakt. Zoeken op 

iTunes, Soundcloud of Spotify 

naar: Preekkast. 
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