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Geloven is je hart

laten veranderen door de Geest

door je hart op te halen aan Jezus.

Ds. Gertjan van Harten
(g.v.h@kpnmail.nl)

GOD WIL ONS HART!

Ons leven kan er aan de buitenkant soms prima uitzien. We stelen niet, plegen
geen overspel en gaan keurig naar de kerk. Niets mis mee, maar dit wil nog niet
zeggen dat ons hart goed is. Maar dat is wel wat God in zijn wet van ons eist: dat
ons hart echt voor Hem Kklopt. God kijkt dus niet alleen maar naar ons gedrag,
maar Hij kijkt verder: wat leeft er in ons hart? God eist ons hart op!

Geloven in God betekent dan ook niet dat je aan allerlei uiterlijke kenmerken
moet voldoen. En dat God tevreden is met je zolang je bepaald gedrag vertoont.
Geloven gaat veel dieper: God wil dat je met en vanuit je hart voor Hem leeft.

Nu laten de tien geboden zien dat ons hart niet goed is. De wet laat ons zien dat
wij zonden doen schrijft Paulus (Rom. 7:7). God wil dat wij met Hem en onze
naasten met heel ons hart liefhebben, maar wij falen daarin. Het lukt ons niet. Het
is geen leuke boodschap, maar we moeten erkennen dat ons hart niet goed is.

Gelukkig is het doel van Gods geboden niet dat wij moedeloos worden omdat ons
hart niet goed is. Met zijn geboden wil God ons als het ware naar Jezus Christus
duwen. Want alleen Hij kan ons verlossen door ons onze zonden te vergeven en
ons hart te veranderen. Hij geeft ons zijn Geest die ons van binnenuit verandert.
Christus wil ons hart aanraken en vullen met zijn genade en liefde. En als dat
gebeurt, dan gaat je gedrag als vanzelf ook veranderen. Dan ga je steeds meer
verlangen om met een ongedeeld hart voor God te leven.

Nu klinkt dit prachtig. Maar soms denk ik wel eens: klopt het wel? [k merk steeds
weer dat ik verkeerde dingen doe. En mijn hart klopt lang niet altijd ongedeeld
voor God. Ik wil het wel, maar het lukt me niet. Je kunt er moedeloos van worden.
Paulus worstelde daar ook mee (Rom.7:19). Het is niet voor niets dat Zondag 44
zegt dat zelfs de allerheiligsten niet meer dan een klein begin hebben van de
gehoorzaamheid die God van ons vraagt. Maar een klein begin is wel een begin!
De Geest van God is in mij aan het werk. Daar mag ik mijn hart aan ophalen. Mijn
hart is van nature niet goed, maar Jezus wil mijn hart veranderen door mijn hart
te vullen met zijn liefde en genade. We hebben Jezus hard nodig. Geef je hart aan
Hem. Dan kun je je hart aan Hem ophalen.

/ Leesrooster: \

Maandag: Deuteronomium 30:1-10
Dinsdag: Psalm 40

Woensdag: Micha 2:1-13
Donderdag: Mattelis 6:19-24
Vrijdag: Mattetis 6:27-30

k Zaterdag: Galaten 5:13-26/

f Om over na te denken: \

e Wat betekent het voor jou dat
God je hart opeist?

e Inhoeverre kun je genoegen
nemen met wat God je allemaal
geeft? Ben je jaloers op mensen

die meer hebben dan jij?

. J

/ Punten voor geloofsgesprek: \

e Inhoeverre herken je wat Paulus
schrijft in Romeinen 7:7-257?
e Hoe kijk je tegen de Tien Geboden

k aan? /




