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JEZUS OF JE LEVEN… 

 

“Ieder mens heeft zijn kruis te dragen.” Het is een bekende uitdrukking om aan 

te geven dat ieder mens in zijn leven met moeilijkheden te maken heeft. Dat kan 

van alles zijn: van ziekte tot huwelijksproblemen. In de tijd van Jezus bestond 

deze uitdrukking echter nog niet. “Je kruis dragen” vatte zijn hoorders dan ook 

letterlijk op: als je Jezus wilt volgen moet je bereid zijn om te sterven voor Hem. 

Dat is niet gering. Jezus zegt ook dat je jezelf moet verloochenen als je Jezus wilt 

volgen. Dat betekent dat je niet je eigen verlangens centraal moet stellen, maar 

Jezus. Je moet niet doen wat je zelf wilt, maar wat Jezus van je vraagt. Jezus volgen 

is dus heel radicaal. Daar past geen lauwheid bij. Het is echt van tweeën één: of je 

leeft voor Jezus of je leeft voor jezelf. 

Nu durf ik niet volmondig te zeggen dat ik mij leven zou geven voor Jezus. En zo 

dwingt de tekst mij tot nadenken: wie is Jezus voor mij? Heb ik Hem echt lief? 

Besef ik wel wat Hij mij allemaal geven wil? Hij wil mij nota bene het leven geven. 

Echt leven, eeuwig leven. “Wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal het leven 

behouden.” zegt Jezus. (vers 25) Zonder Jezus kun je best een prima leven 

hebben, maar je hebt er uiteindelijk niets aan. Want als je niet met Jezus leeft, mis 

je de verbinding met God. En dat terwijl God je wil omringen met zijn liefde. Hij 

wil zijn Geest aan je geven en je leven echt tot bloei laten komen. 

Jezus gaat naar Jeruzalem. “Ik zal daar gevangengenomen worden en sterven, 

maar op de derde dag opstaan uit de dood” zegt Hij tegen zijn leerlingen. (vers 

21) Petrus verzet zich hier fel tegen: “Dat verhoedde God” (verss 22). Jezus wijst 

Petrus geëmotioneerd terecht: “achter Mij, Satan”. (vers 23) Petrus is hier een 

instrument van de duivel. Hij brengt Jezus in verleiding om het lijden te ontlopen. 

Petrus kan niet begrijpen dat het lijden en sterven van Jezus noodzakelijk is voor 

onze redding. Het lijkt zo dwaas: dat wij gered worden door de kruisdood van 

Christus. Het is ook niet te bevatten. 

Jezus dwingt niemand om Hem te volgen. “Wie Mij wil volgen moet zijn kruis 

opnemen” zegt Hij. (vers 24) Jezus wil dat je Hem vrijwillig en uit liefde volgt, dat 

je zijn liefde beantwoordt met wederliefde. Daar mag je in groeien. Daar kunnen 

het gebed, bijbel lezen en gesprekken met broeders en zusters je bij helpen. Je 

hoeft het ook niet in eigen kracht te doen. Jezus is ons letterlijk en figuurlijk 

voorgegaan. En wij mogen Hem in geloof volgen. Wat is jouw volgende stap? 

 

 

 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Matteüs 16:13-20 

Dinsdag Prediker 5:9-19:  

Woensdag: Psalm 69   

Donderdag: Jesaja 53:1-12   

Vrijdag: Johannes 3:1-13 

Zaterdag: 2 Petrus 2:18-25   

 

 

Om over na te denken: 

 

• In hoeverre kun je van jezelf 

zeggen dat je een volgeling van 

Jezus Christus bent? 

• Hoever wil jij gaan in het 

opnemen van je kruis?  

 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

• Hoe radicaal zijn wij als gemeente 

in het volgen van Jezus?  

• Hoe kunnen we elkaar helpen en 

stimuleren in het volgen van 

Jezus? 

 

 

 

Bij deze preek heb ik ook een 

podcast gemaakt. Zoeken op 

iTunes, Soundcloud of Spotify 

naar: Preekkast. 

                              

                                


