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LUIHEID IS DES DUIVELS OORKUSSEN 

 

In de prekenserie over de zeven hoofdzonden is “luiheid” aan de beurt. Je zou 

zeggen dat dit niet relevant is voor Bunschoten-Spakenburg. We staan immers 

bekend als een hardwerkend gemeenschap. Maar luiheid is niet maar met de 

armen over elkaar zitten en niksen. Luiheid is innerlijk passief zijn. Luiheid heeft 

alles te maken met onverschilligheid.  

Hoewel mieren hele kleine dieren zijn kunnen mensen er veel van leren. Mieren 

verzamelen in de zomer zoveel graankorrels dat ze in de winter kunnen 

overleven. En dat doen ze samen, met elkaar. Dat is een belangrijke les voor ons. 

De mens is een sociaal wezen. We zijn geschapen om verantwoordelijkheid voor 

elkaar te dragen. Maar dat zijn wij verleerd. We leven super individualistisch. Dat 

is luiheid: onverschillig richting elkaar. Daarmee zijn we op onszelf aangewezen 

en dat maakt ons eenzaam. Als je niet op elkaar betrokken bent, ben je lui en dan 

ontstaat er leegte in je ziel. Eenzaamheid wordt wel “de volksziekte van de eeuw” 

genoemd. 

Mieren zijn in de zomer druk bezig met het slepen van graankorrels. Ze leven niet 

alleen voor het hier en nu, maar ze zijn bezig met hun toekomst.  Dat moeten wij 

mensen ook doen Onze toekomst is de komst van Gods nieuwe wereld. Maar wij 

kunnen zo druk zijn met alles en nog wat dat we daar helemaal niet bezig zijn. 

Dan werken we misschien wel  60 uur in de week, maar dan zijn we geestelijk lui. 

Zo wil de duivel ons in slaap sussen. Want wie slaapt heeft geen oog voor God en 

zijn naasten. Wie slaapt kijk niet uit naar de komst van Gods koninkrijk. 

Vandaar de waarschuwing in de tekst: wees niet lui. Want dan leef je niet in 

verbinding met God en met je medemens. Dan mis je je bestemming in het hier 

en nu. En als God het niet verhoedt, mis je ook je eeuwige bestemming: het 

eeuwige leven op Gods nieuwe aarde. Daar zal God alles in allen zijn. De duivel 

moet er niet aan denken. Uit pure haat richting God wil hij dit koste wat kost 

voorkomen. En daar gebruikt hij ook de zonde van de luiheid voor. Zo wil hij 

voorkomen dat wij onze bestemming missen. 

“Word wijs” zegt de tekst (vers 6). En volgens het Spreukenboek ben je wijs als 

je ontzag hebt voor de HEER (Spr.1:7). En God is ons ontzag meer dan waard 

want wij kennen Hem in en door Jezus Christus. Wij kennen God als een God van 

liefde en genade. Als een God aan wie we ons in vertrouwen kunnen overgeven. 

Wees niet lui. Luiheid is des duivels oorkussen. Het maakt je eenzaam en sust je 

in slaap. Waardoor je zomaar je bestemming mist. Wees daarom wijs! 

 

 

Literatuurtip 

 

Deze preek is onderdeel van een 

prekenserie die Jan Meijer en ik 

houden over de 7 hoofdzonden. 

Wij doen dit aan de hand van Het 

verlaten individu van Esther 

van Fenema (Amsterdam, 

Promotheus, 2022). Voor deze 

preek heb ik gebruik gemaakt 

van p.45-76. 

 

   

Om over na te denken: 

 

• In hoeverre zie je luiheid terug in 

je eigen leven?  

• In hoeverre voel jij je eenzaam?  

 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

• Wat is voor jou de les van het 

tekstgedeelte? 

• In hoeverre ervaar jij dat je al 

dan niet in overeenstemming 

met je bestemming leeft? 

 

 

 

Bij deze preek heb ik ook een 

podcast gemaakt. Zoeken op 

iTunes, Soundcloud of Spotify 

naar: Preekkast. 
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