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DE SPOTLIGHTS GERICHT OP JEZUS 

 

Het is te gek voor woorden, ronduit bespottelijk. Dat Jezus, de Koning van de 

Joden zo bespot wordt. Dat de Zoon van God door de mensen belachelijk wordt 

gemaakt. Hij kwam naar de wereld om goed te doen, maar de mensen willen Hem 

niet erkennen. Sterven moet Jezus! 

Jezus wordt bespot en belachelijk gemaakt. “Je bent toch de Redder? Waarom red 

je jezelf dan niet?” roepen de mensen die langs het kruis lopen. Ook de 

hogepriesters en de Schriftgeleerden bespotten Hem: “Andere mensen heb je 

gered, maar je kunt niet eens voor jezelf opkomen.” Wat moet dat Jezus pijn 

hebben gedaan. De hogepriesters en de Schriftgeleerden waren thuis in Gods 

Woord, het waren diep religieuze mensen. Maar in plaats van dat ze Jezus eren 

drijven ze de spot met Hem. 

 Dat kan dus kennelijk: dat je de bijbel goed kent, dat je precies weet wat er in de 

bijbel staat, maar dat je de essentie van het kruis niet ziet en dat Jezus niet erkent 

als de Zoon van God. Het kruis wil ons op de knieën brengen en tot overgave aan 

Christus. Die overgave is op Goede Vrijdag ver te zoeken. Jezus wordt bespot. 

Dan sterft Jezus. Het lijkt erop dat het boek van Jezus van Nazareth dicht kan. Hij 

had hoog ingezet (“Ik ben de Koning van de Joden”), maar zijn pretenties niet 

kunnen waarmaken. Toch hoeven we op Goede Vrijdag niet in mineur te 

eindigen. We zien direkt na Jezus’ sterven licht gloren: het gordijn in de tempel 

scheurt in tweeën. Als een teken dat de tempel zijn functie heeft verloren: er hoeft 

niet meer geofferd te worden want Jezus heeft met zijn leven het volmaakte offer 

gebracht.  Ook lezen we hoe de centurio die bij het kruis stond na Jezus’ sterven 

erkent dat Jezus echt de Zoon van God is! Zo sterft de spot weg.  

Het blijft een vreemd verhaal: dankzij Jezus sterven kunnen wij eeuwig leven. Het 

is een verhaal dat we niet kunnen begrijpen. Het geloof is dan ook geen logisch 

denksysteem, maar een mysterie. Dat zien we ook aan het avondmaal. We komen 

met lege handen bij Christus en we mogen die lege handen laten vullen met brood 

en wijn, met Christus zelf. Zo krijgen we deel aan de gekruisigde. Als een teken 

dat onze zondige natuur moet sterven. En tegelijk ook als bewijs dat we mogen 

delen in zijn verlossingswerk. Jezus gaf zijn leven om ons eeuwig leven te geven. 

Want: “Het is volbracht” 

 

 

Leesrooster rest van de week: 

 

Maandag: - 

Dinsdag: - 

Woensdag: - 

Donderdag: - 

Vrijdag: - 

Zaterdag: Markus 15:16-26  

 

   

Om over na te denken: 

 

• Jezus was altijd goed geweest 

 voor de mensen. Toch werd Hij 

aan het kruis genageld. Hoe kan 

dat? 

• Wat betekent het sterven van  

Jezus voor jou persoonlijk? 

 

 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

• Zou het een bijzondere betekenis 

dat een heidense centurio als 

eerste erkent dat Jezus echt Gods 

Zoon was (vers 39)? 

• Aan het avondmaal gedenken we 

Jezus’ dood en vieren we zijn 

opstanding. Is Goede Vrijdag 

daarom wel een geschikte dag  

om avondmaal te vieren?  


