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ZEG NOOIT NOOIT.. 

 

Jezus vertelt een gelijkenis: er is een man die een wijngaard aanlegt en deze 

verpacht aan wijnbouwers. De mensen wisten direkt waar Jezus het over had. Die 

wijngaard was Israël. In het Oude Testament wordt Israël namelijk met een 

wijngaard vergeleken. God had een plan met Israël: het moest de HEER dienen en 

zo een zegen zijn voor de wereld. Maar Israël luisterde niet en daarom zond God 

profeten naar zijn volk. Maar ook naar hen luisterde men niet. Steeds opnieuw 

stuurde God profeten. Zoveel geduld heeft Hij. Net als de eigenaar van de 

wijngaard. Als zijn knecht wordt mishandeld stuurt hij opnieuw een knecht. En 

nog een keer. Jezus geeft daarmee aan dat de HEER veel geduld heeft. God is niet 

een God met een kort lontje die direkt straft als je niet naar Hem luistert. Dat is 

een bemoediging voor ons. De eigenaar van wijngaard had recht op de opbrengst 

van de wijngaard. Zo heeft de HEER recht op vruchten van geloof in ons leven. 

Maar die vruchten groeien soms heel langzaam. We kunnen de groei zelfs in de 

weg staan. En toch hoeven we niet te wanhopen, want God heeft veel geduld. 

Kun je dan Gods geboden gewoon negeren? Want God heeft toch wel geduld. Dat 

dachten de wijnbouwers. Ze doodden de zoon van de eigenaar. De eigenaar grijpt 

toch nooit in. Maar ze hadden het mis. Als zijn zoon gedood wordt, doodt de 

eigenaar de wijnbouwers. Zijn geduld was op. Als je een God zoekt die alles goed 

vindt of door de vingers ziet, moet je niet bij de HEER zijn. Dan moet je boeddhist 

worden. Als je volhardt in het niet luisteren naar God heeft dat gevolgen. Zeg 

nooit nooit… Ook niet als het gaat om Gods waarschuwingen. 

De eigenaar stuurt zijn zoon naar de wijngaard. Daarmee doelt Jezus op zichzelf. 

“Dit is wat mij te wachten staat.” Hij zal worden gedood. Afgekeurd zoals 

bouwvakkers een steen afkeuren. Maar dit is niet het einde van het verhaal. Jezus 

haalt Psalm 118 aan. De steen die door de bouwvakkers werd afgekeurd is de 

hoeksteen geworden. Dat wil zeggen: de belangrijkste steen, de steen waarop het 

gebouw rust. Het evangelie stopt niet met de dood van Jezus. Hij stond op uit de 

dood en zo overwon Hij de duivel. We leven in onzekere tijden. Waar kun je je 

vertrouwen op bouwen? Het leven is niet maakbaar, ook al dachten we lange tijd 

van wel. Alleen op Jezus kunnen wij bouwen. Door te geloven in Hem delen wij in 

zijn overwinning. Daarom leven wij in hoop. God gaat alles nieuw maken. Jezus is 

de steen waar je over kunt struikelen, de steen die je kan vermorzelen zegt vers 

18. Wie echter in Jezus Gods liefde ziet struikelt niet en wordt niet vermorzeld, 

maar geeft zich aan Hem over en bouwt zijn leven op Hem. 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Psalm 80 

 Dinsdag: Psalm 118  

Woensdag: Lukas 19:29-44   

 Donderdag: Jesaja 5:1-7    

 Vrijdag: 1 Petrus 2:1-10   

Zaterdag: Lukas 23:33-43   

 

 

Om over na te denken: 

 

• De eigenaar van de wijngaard 

had onmenselijk veel geduld. 

Maar er kwam een einde aan. 

Wordt je door deze gelijkenis 

vooral bemoedigd of bang? 

• In hoeverre reken jij met een 

oordelende God? 

 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

• Welke vruchten van geloof kun 

je in jouw leven aanwijzen? 

• In hoeverre is Jezus de 

hoeksteen, het fundament, van 

jouw leven? 

 

 

Bij deze preek heb ik ook een 

Podcast gemaakt. Zoeken op 

iTunes, Soundcloud of Spotify 

naar: Preekkast. 
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