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IK ZIE, IK ZIE WAT JIJ NIET ZIET?! 

 

Met Pasen vieren wij Jezus’ opstanding uit de dood. Zondag 17 van de 

Catechismus vraagt wat daar de waarde van is voor ons. Wat hebben wij er 

eigenlijk aan? Zondag 17 noemt drie dingen. Allereest mogen we geloven dat de 

dood overwonnen is. Vervolgens leven wij nu al door de kracht van de opstanding 

een nieuw leven. En tenslotte is de opstanding van Jezus een garantie is voor het 

feit dat ook wij zullen opstaan uit de dood. Nu kunnen we over al deze drie dingen 

mooie dingen zeggen, maar wat zien we er nu van terug? Is wat Zondag 17 zegt 

niet: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet? 

Daarom is het zo belangrijk om altijd weer goed naar Jezus Christus te kijken. Met 

zijn opstanding liet Jezus zien dat Hij sterker was dan de dood. De dood is volgens 

de bijbel een straf op de zonde. Het is een gevolg van het feit dat de mens in 

opstand kwam tegen God. Met zijn opstanding laat Jezus zien dat dat de dood als 

straf op de zonde door Hem overwonnen is. De dood is verslagen en kan ons niet   

scheiden van Gods liefde. 

Volgens de bijbel zijn wij met Jezus opgestaan tot een nieuw leven. Dat is een 

leven tot Gods eer. Nu gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat dat niet altijd terug te 

zien is in hoe wij leven. Dan zingen we wel “Want nu de Heer is opgestaan, nu 

vangt het nieuwe leven aan”, maar ondertussen leiden we nog gewoon ons oude 

leven. Een leven waarin we onszelf centraal zetten. Terwijl God ons echt iets 

anders geven wil. Je mag delen in Jezus’ opstanding en een nieuwe schepping 

worden. God wil een mooi mens van je maken en je laten leven tot zijn eer. 

De opstanding van Jezus laat ons ook in hoop leven. Want Jezus’ opstanding is een 

garantie dat ook wij in heerlijkheid zullen opstaan. Met een vernieuwd en 

volmaakt lichaam. Daar mogen wij ons door laten bemoedigen als we tegen de 

vergankelijkheid van het leven aanlopen en als we geconfronteerd worden met 

sterfgevallen. Jezus laat met zijn opstanding zien dat de dood niet het laatste 

woord heeft. Wij zullen opstaan uit de dood!  

Volgens Zondag 17 betekent de opstanding van Jezus heel veel voor ons. Omdat 

we dat niet altijd terugzien in ons dagelijks leven is het zo belangrijk dat we altijd 

weer naar Jezus Christus kijken. Naar wat Hij heeft gedaan, doet en nog gaat doen. 

Dan zien we al zijn zegeningen. Dat kan een dooddoener lijken. Maar dat is het 

niet. Het is Pasen geweest, de dood is echt overwonnen. Leef daarom opgewekt 

want Jezus is opgewekt! 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: 1 Korinte 15:1-11 

Dinsdag: 1 Korinte 15:35-58 

Woensdag: Romeinen 6:1-23 

Donderdag: Efeze 3:1-10 

Vrijdag: Kolossenzen 3:1-25 

Zaterdag: 2 Tess. 4:13-18 

 

   

Om over na te denken: 

 

• In hoeverre kun je in je eigen 

leven terugzien dat je dankzij de 

opstanding van Jezus een nieuw 

leven leidt?  

• Durf je met zekerheid te zeggen 

dat ook jij op een dag zult 

opstaan uit de dood?  

 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

• Geloof je dat Jezus echt uit de 

dood is opgestaan?  

• In hoeverre helpt de opstanding 

van Jezus je om opgewekt te 

leven? 

 

 

Bij deze preek heb ik ook een 

podcast gemaakt. Zoeken op 

iTunes, Soundcloud of Spotify 

naar: Preekkast. 

                          

                       


