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GELUKKIG IS DE MENS DIE LEEFT MET DE HEER! 

 

Volgens Psalm 1 ben je gelukkig als je vreugde vindt in de wet van de HEER. In de 

thora staat er in het Hebreeuws. En dan moet je niet alleen de wet (Tien Geboden) 

denken. Thora is ook de benaming van de boeken van Mozes (Genesis tot en met 

Deuteronomium). Daarin lezen we hoe de HEER zich met mensen verbindt en 

voor hen zorgt. Daarin vinden we ook veel beloften. Je in de wet verdiepen is dan 

ook maar niet Gods regels bestuderen zoals een advocaat nauwkeurig wetteksten 

bestudeert. Het wil zeggen: je ziel voeden met het onderwijs dat God ons in zijn 

Woord geeft. En daar je blijdschap in vinden. Ken je die blijdschap? Of anders 

gezegd: ken je de HEER? Misschien associeer je geloven meer met verplichtingen 

dan met blijdschap. Dan spoort Psalm 1 je aan: verdiep je in de wet, ga ontdekken 

wie de HEER is! Leer Hem kennen als de God die dankzij Christus je Vader is.  

 

Wie zich verdiept in de wet van God is als een boom geplant aan stromend water. 

Dat stromende water zorgt ervoor dat de boom vrucht kan dragen. Wie leeft met 

de HEER mag geloven dat de Geest in hem of haar gaat werken zodat je vanuit en 

in liefde gaat leven. Dan komt je leven tot bloei. Vers 3 zegt het heel sterk: “alles 

wat hij doet komt tot bloei”. Dat wil niet zeggen dat alles op rolletjes loopt. Psalm 

1 is samen met Psalm 2 een inleiding op het boek van de Psalmen. En het boek 

van de Psalmen laat keer op keer zien dat gelovigen van alles kan overkomen. Dat 

ze met lijden te maken kunnen krijgen. Maar wie met de HEER  leeft in Gods 

verbond mag weten dat zijn leven tot bloei komt!  Dwars door pijn en moeiten 

heen. Gelukkig is de mens die leeft met de HEER.  

 

Want God beschermt de weg van de rechtvaardigen. Met de wettelozen loopt het 

anders af (vers 4-6) En voor de duidelijkheid: het gaat hier niet over zogenaamde 

heidenen. Wij zouden zeggen dat het gaat om mensen van de kerk die niet met de  

HEER willen leven. Hun weg loopt dood. Een leven zonder de HEER kan geen 

vrucht dragen. Ga daarom de weg van de HEER, leef met Hem. Die weg is veilig. 

Die weg gaat naar Gods Koninkrijk. Het zit in ons om mee te gaan met wie kwaad 

doen (vers 1). Daarom is het zo belangrijk om ons in de wet te verdiepen. Om op 

die manier God te leren kennen. Om in Jezus Gods liefde en genade te zien.  

Gelukkig is de mens die leeft met de HEER. 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Psalm 19 

Dinsdag: Psalm 119 :1-24  

Woensdag: Matteüs 5:1-16       

Donderdag: Matteüs 7:13-20 

Vrijdag: Johannes 7:37-44         

Zaterdag: Johannes 15:1-8 

   

   

Om over na te denken: 

 

• Leef jij met de HEER? En waar 

blijkt dat al dan niet uit? 

• In hoeverre ervaar jij bloei in je 

leven? 

 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

• Loopt een leven zonder de HEER 

echt dood? Niet-gelovigen 

kunnen toch ook heel goed 

leven?  

• Hoe voedt jij je ziel?  

 

 

 

 

Bij deze preek heb ik ook een 

Podcast gemaakt. Zoeken op 

iTunes, Soundcloud of Spotify 

naar: Preekkast. 
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